
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouwviering Jan en Jolien Servotte-Hoedemaekers 

31 oktober 2020 – 13h00  
Onze Lieve vrouwkerk – Temse  



  



Openingslied  -L-  

 
Suite komt naar voor samen met priester Elia en Jan. Jolien en haar papa volgen. 
Lied van het koor: You raise me up.  

 

Begroeting    -V- 

 
We zijn hier samen in de Naam van:  
+ de Vader, de Zoon, en de heilige Geest. 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus.  

Verwelkoming  - Chris Smet (Mama Jan) – 

 
Dierbare vrienden, 
familieleden en alle aanwezigen, 
met grote vreugde zijn wij hier verenigd  
voor het huwelijk van Jan en Jolien. 
Wij mogen vandaag getuigen zijn van het ja-woord, 
waardoor Jan en Jolien voor God en de Kerk, 
en voor ons hun ouders, familie en vrienden, 
hun wederzijdse liefde en trouw bevestigen. 
Samen willen wij bidden tot God 

om zijn zegen voor hen beiden. 

Lofzang   

Oh lord how exelent is your name 
 

Openingsgebed    -V- 

 
Goede God,  
U heeft de mensen geschapen naar uw beeld en gelijkenis 
en gewild dat zij als man en vrouw één worden met elkaar. 
We vragen U: verenig Jan en Jolien,  
die vandaag hun huwelijk sluiten, 
door de band van de liefde. 
 
Laat dit huwelijksleven vruchten dragen 
en teken zijn van uw eeuwigdurende liefde.  
 
Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, 



die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.  

Eerste lezing (Hooglied 2, 1-7)  -L- (Jef Van Der Gucht) 
 
De lezing is genomen uit het Hooglied  
 
Ik ben een krokus van de Saronvlakte,  
een lelietje van dalen!  
Ja, als een lelie onder de doornen,  
zo is mijn vriendin onder de meisjes.  
Als een kweeboom tussen het wilde hout,  
zo is mijn lief onder de jonge mannen.  
Ik smacht ernaar in zijn schaduw te zitten;  
zijn vrucht is zoet voor mijn mond.  
Hij heeft mij binnengeleid in het wijnhuis,  
waar het schild van de liefde uithangt.  
Sterk mij met druivenkoeken,  
verkwik mij met kweeappels,  
want ik ben ziek van liefde!  
Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechter om mij heen.  
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,  
bij de gazellen en bij de hinden in het veld:  
wek mijn geliefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze wil.  

Tussenzang 1  -L- 

 
This Marriage 

Tweede lezing (Hooglied 2, 8,16)  -L- (Jef Van Der Gucht) 

 
 

We lezen verder uit het Hooglied 
 
Hoor, daar is mijn lief!  
Kijk, daar komt hij aan:  
springend komt hij over de bergen,  
over de heuvels komt hij aangesneld.  
Mijn lief is als een gazel,  
hij lijkt wel het jong van een hert.  
Daar staat hij achter de muur van ons huis.  
Hij ziet door het venster en kijkt door de tralies naar binnen.  
Nu roept mijn lief en zegt tegen mij:  
Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste.  
Kijk maar, de winter is heen,  
de regentijd voorgoed voorbij.  
Op het veld staan weer bloemen;  



de tijd om te zingen breekt aan;  
de roep van de tortel klinkt over het land.  
De vijgenboom draagt zijn eerste vruchten al,  
en wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk!  
Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste!  
Mijn duif, verscholen in de spleten van de rots,  
in de holten van de bergwand,  
laat mij je gezicht zien,  
laat mij je stem horen,  
want je stem is zo mooi,  
je gezicht zo lieftallig!  
Vang ons de vossen,  
de geniepige vossen,  
die de wijngaard vernielen,  
onze wijngaard die in bloei staat!  
Mijn lief is van mij en ik ben van hem,  
die tussen lelies weidt.  

Tussenzang 2  -L- 

 
Now is the month of maying 

Evangelie  -V- (Mt. 19, 3-6) 

 
 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus  
 
Er kwamen Farizeeën naar Jezus toe,  
om Hem op de proef te stellen met de vraag:  
“Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten,  
om welke reden dan ook?”  
Jezus gaf hun ten antwoord:  
“Hebt gij niet gelezen,  
dat de Schepper in het begin  
hen als man en vrouw gemaakt heeft  
en gezegd heeft:  
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten  
om zich te binden aan zijn vrouw  
en deze twee zullen worden een vlees?  
Zo zijn zij dus niet langer twee,  
een vlees als zij geworden zijn.  
Wat God derhalve heeft verbonden,  
mag een mens niet scheiden.” 

 

Tussenzang 3  -L- 



 
Halleluja! 

Homilie -V- 
 

Ondervraging -V-  

 
Jan en Jolien, 
hier omgeven door jullie ouders, familie en vrienden, 
staan jullie op het punt om voor Gods aanschijn uit te spreken 
dat jullie voor elkaar gekozen hebben,  
dat jullie voortaan als man en vrouw door het leven willen gaan. 
Nog bijna alles van die toekomst is verborgen voor jullie ogen. 
Jullie kennen het geluk nog niet dat op jullie wacht, 
of het verdriet en de zorgen,  
die aan niemand van ons bespaard blijven. 
Maar in alles wat er gebeuren kan,  
zal jullie huwelijksliefde groeien, 
wanneer jullie zich blijven spiegelen aan Jezus Christus, 
die ons door en door liefheeft. 
 
Mag ik jullie vragen: 
 
Jan en Jolien,  
Zijn jullie uit vrije wil, 
en met de volle instemming van jullie hart 
naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? 
 
JA 
 
Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben  
en te waarderen alle dagen van het leven? 
 
JA 
Zijn jullie bereid kinderen als geschenk  
uit Gods hand te aanvaarden,  
hen in jullie liefde te laten delen  
en hen in de geest van Christus zijn Kerk op te voeden? 
 
JA 
 
 
 
 



Wederzijdse toestemming – huwelijksbelofte 
 
Pr: Jullie willen met elkaar een huwelijksverbond aangaan, 
      mag ik jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven, 

 om hier in deze gemeenschap,  
 voor jullie familieleden en vrienden, 
 voor de kerk en voor God 
 jullie trouwbelofte uit te spreken: 

 
Jan: Jolien,  

ik wil je man zijn, 
en ik beloof je trouw te blijven, 
in goede en kwade dagen, 
in armoede en in rijkdom, 
in ziekte en gezondheid. 
Ik wil je liefhebben en waarderen, 
al de dagen van mijn leven. 

 
Jolien: Jan, 

       ik wil je vrouw zijn, 
            en ik beloof je trouw te blijven, 
            in goede en kwade dagen, 
            in armoede en in rijkdom, 
            in ziekte en gezondheid. 
            Ik wil je liefhebben en waarderen, 
            al de dagen van mijn leven. 

Overhandiging van de ringen 
 
Pr: Heer,  

 bewaar Jan en Jolien in uw trouw. 
 Laat de ringen die zij elkaar geven,  
 het blijvend teken zijn  
 van hun trouw en onderlinge liefde. 

 
Jan: Jolien, neem deze ring, 

als teken van mijn liefde en trouw. 
(in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest) 

 
Jolien: Jan, neem deze ring, 

   als teken van mijn liefde en trouw 
           (in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest) 

 

 



Kerkelijke bevestiging -V- 

  
Voortaan beschouwt de kerkgemeenschap jullie als gehuwden. 
Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen  
en jullie leven overvloedig zegenen. 
En u allen hier aanwezig neem ik tot getuigen  
van deze heilige verbintenis. 
Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. 
 
AMEN 
 

Tussenzang 4  -L- 

 
Come again 
 

Ondertekenen huwelijksregister 
 

Voorbeden  -L- Anne-Marie (zus Jan) 

 
Pr: Nu dit huwelijk gesloten is, 
      volgens de gebruiken van de Kerk, 
      willen wij samen bidden tot God onze Vader, 
      dat Hij helpt in stand houden, wat Hij hier bekrachtigd heeft. 
 
L: Bidden we voor Jan en Jolien. 
    Dat hun liefde mag groeien door de jaren heen  
    in een huis vol hartelijkheid, vreugde en genegenheid.  
    Dat zij elkaars mening mogen respecteren  
    en elkaar gelukkig mogen maken in hun huwelijk.  
    Dat zij elkaar altijd tot steun mogen zijn. 
    Laten wij bidden. 
      God, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons. 
 
L: Bidden we voor hun ouders en familieleden. 
    Voor alles wat zij voor hen betekend hebben  
    en nog steeds betekenen. 
    Voor hun aanhoudende liefde en zorg.  
     In het bijzonder bidden we voor Alice Vandessel omdat zij hier vandaag niet bij kan zijn. 
    Ook bidden we voor de mensen,  
    met wie ze vreugde en verdriet hebben gedeeld.  
    Dat ze bij hen openheid en vriendschap mogen blijven vinden. 
    Laten wij bidden. 



      God, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons. 
 
L: Bidden we voor degenen die wij op deze dag  
    graag in ons midden hadden gezien,  
    In het bijzonder bidden we voor René Hoedemaekers, Madeleine    de Kerf, Renée      
    Vanheesbeke en Andre Vanwoensel en Maurice Vanwoensel 
    maar die door de dood van ons zijn heengegaan.  
    Dat zij altijd een plaats in onze gedachten mogen hebben  
    en mogen wonen in het licht van Gods liefde. 
 
    Laten wij bidden. 
      God, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons. 
 
L: Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben  
    en verdrietig zijn.  
    Voor hen die zich eenzaam voelen of ziek zijn.  
    Dat ze de kracht en de liefde mogen vinden  
    in de medemens en in God. 
    Laten wij bidden. 
      God, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Pr: Goede God,  
      wees Jan en Jolien nabij 
      in hun liefste wensen, 
      in hun diepste momenten, 
      in alles wat zij samen dromen. 
      Wees de band van hun liefde, 
      de rots waarop zij hun gezin bouwen. 
      Door Christus onze Heer. Amen. 

Offerandelied  -L- Gaven aangebracht door Jef VDG 
On children 

Gebed over de gaven  -V- 

 
Goede God, 
wij kunnen U geen mooiere gaven aanbieden  
dan de liefde en de vreugde van deze dag.  
Vreugde omdat wij mogen beleven 
hoe twee mensen zich aan elkaar geven: 
liefde beleefd als eeuwige trouw. 
Bewaar in uw goedheid al 
wie in liefde en trouw verbonden leven,  
vandaag en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. Amen 
. 



Prefatie  
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal, 
door Christus onze Heer. 
 
In uw goedheid heeft U de mens gemaakt 
en tot zo hoge waardigheid verheven 
dat U in de verbintenis van man en vrouw 
uw eigen liefde uit kunt beelden. 
 
Nooit houdt U op 
de mens die U uit liefde geschapen heeft, 
de wet van liefde voor te houden, 
om eenmaal uw bestaan met hem te delen. 
 
Zo is het huwelijk een sacrament 
dat uw goddelijke liefde openbaart 
en de menselijke liefde heilig maakt, 
door Christus onze Heer. 
 
Door wie wij samen met de engelen en alle heiligen 
U aanbidden en u toezingen vol vreugde. 

Dankgebed 
 

Onze Vader (gesproken) 
 

Huwelijkszegen 
 
Pr: Laten we nu bijzonder bidden voor Jan en Jolien, 
      dat God hen overvloedig zegent, 
      dat Hij hen in liefde en geloof één maakt van hart. 
 

Met uitgestrekte handen bidt de priester het volgende: 
 

Heilige Vader, 
naar uw beeld heeft U de mens geschapen. 
Man en vrouw heeft U aan elkander toevertrouwd, 
om één te worden  
en eensgezind hun zending te vervullen in de wereld. 



 
Laat uw zegenende hand dan rusten op Jan en Jolien. 
Geef dat zij onderling de gaven van uw liefde delen 
en voor elkaar het teken zijn van uw liefdevolle aanwezigheid. 
 
Geef ook, Heer, dat zij één van hart zijn en één van geest; 
dat het huis, het werk van hun handen, 
een thuis wordt, waar het goed is om te wonen; 
dat zij de kinderen, die U hen geeft, 
opvoeden in de geest van het evangelie, 
zodat hun kroost eens tot uw volk behoort. 
 
Zegen Jolien met overvloed van gaven tot echtgenote en moeder. 
Zegen Jan tot echtgenoot en vader. 
Dat ze vol toewijding en overgave er altijd zijn voor elkaar.  
Dat ze oog hebben voor elkanders noden, 
en elkaar steeds liefdevol nabij blijven en steunen.  
 
Heilige Vader, 
verleen dat Jan en Jolien, 
het brood van uw liefde samen breken, 
en samen drinken, de beker van het Verbond, 
om eens te delen aan de vreugde van het hemels gastmaal. 
Door Christus onze Heer. Amen.   
 

Aansteken van de huwelijkskaars 

Vredeswens 
 

Communie 
 

Communielied  -L- 

 
Down to the river to pray 
Extra lied als het lang zou duren: Now is the cool of day 

Slotgebed  -V- 

 
Goede God, 
tot ieder van ons heeft U uw woord gesproken. 
U heeft ons uitgenodigd aan uw tafel,  
Uzelf heeft ons bediend.  
Wij vragen U:  



Laat deze pasgehuwden,  
Jan en Jolien, 
altijd trouw zijn aan U. 
Dat zij steeds uw woord bewaren in hun hart 
en in de wereld bewerkers zijn van uw liefde. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

Dankwoord  -L- Jolien 

 
Eindelijk!  
Graag willen we jullie allen bedanken om aanwezig te zijn op onze trouwdag.  
Het heeft ietsje langer geduurd dan voorzien, maar we zijn zeer gelukkig dat we deze dag omringd door 
onze familie en onze vrienden kunnen vieren. 
 
In het bijzonder willen we onze ouders bedanken, 
Dankjewel mama en papa, Guy en Chris voor alle kansen die wij van jullie hebben gekregen, de warme 
thuis waar we alle twee zijn opgegroeid.  
En voor al het begrip en tederheid. 
 
Dankjewel Lieve broers en zussen en schoonbroers en schoonzussen,  
Voor alle schitterende momenten in de laatste jaren. En om ons zo te steunen in de toch wel onzekere 
tijden het laatste half jaar en om al ons, of misschien vooral mijn, gezaag aan te horen.  
In het bijzonder dankjewel Tijs en Lieze,  
Om onze getuigen te willen zijn op deze mooie dag.  
 
Elia,  
Dankjewel voor het inzegenen van ons huwelijk.   
Dankjewel voor alle goede gesprekken op voorhand en om met ons een viering samen te stellen die op 
ons lijf geschreven staat. 
 
Jef, Dankjewel om deze mis zo mooi te dienen.  
 
En Last but not least, dankjewel Sin al fine voor de mooie muziek tijdens onze viering. 
 
We hadden zeer graag nu met iedereen een glaasje geklonken. Gezien de huidige omstandigheden is 
het niet mogelijk om dit samen buiten te doen. Maar we hebben een apero pakket voorzien dat op te 
halen valt bij de uitgang van de kerk, zodat jullie vanavond nog op onze gezondheid kunnen klinken. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zending en zegen  -V- 

 
God, de almachtige Vader, 
Schenke jullie overmaat aan vreugde 
en zegene jullie in jullie kinderen. Amen. 
 
De eniggeboren Zoon van God  
bescherme jullie en zij met jullie 
in goede en kwade dagen. Amen. 
 
Gods heilige Geest 
vervulle jullie hart steeds  
met zijn liefde. Amen. 
 
En u allen, hier aanwezig, zegene de almachtige God, 
+ Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
Laten wij gaan in vrede. 
 

Slotlied bij het buitengaan  -L- 

 
Baba Yetu  

 


