Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.
: Johannes 13:35
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Samen de liefde vieren

met een wandeling...

Hoe mooi is het dan om te weten
dat God dé bron van liefde is, want God is liefde!
Dus geniet van de liefde vandaag!
En morgen ook, want
‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad’
(1 Johannes 4:19).

Wat? een wandelroute (die u zelf uitstippelt) met 5 haltes

Voor wie?
- voor groot en klein, jong en oud(er)
- voor prille verliefden tot jubilerende echtparen
- voor gezinnen met kleine of grote kinderen
- voor alleenstaanden samen met vriend(en)

- voor kinderen, jongeren en ouderen...
Voor ieder die de liefde wil vieren! o |
Nianl%.
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https://dailyverses.net/nl/johannes/13/35
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-johannes/4#1JN-004-019




De liefde is een stukje
van de hemel in je hart,
de liefde, zij verzacht de smart.

O, liefde is een witte wolk,
die voortdrijft in de lucht.
Of als een zilv'ren vogel,

ja, in een snelle vlucht.

De liefde is een oceaan,
vol golven van geluk.
Als een vuur dat brandt,
het breekt het duister stuk.

En Jezus zelf is die het zegt,
de liefde is waar het om draait.
Zo zijn we aan elkaar gehecht
in liefdesgrond gezaaid!



DE BRUILOFT IN KANA

Het evangelie volgens Johannes begint met een bruiloft! Een
bruiloft was in die tijd een groots feest dat vaak meerdere dagen
duurde. De wijn dreigt op te raken! Een beeld van de relatie die
verwatert... Maar op het moment waarop het in een relatie mis
dreigt te gaan — de wijn is op — kan Jezus ervoor zorgen dat het
feest, de liefde, toch standhoudt.

De derde dag» was er een
bruiloft in Kana, in Galilea.
(...) Toen de wijn bijna op
was, zei de moeder van Jezus
tegen Hem: 'Ze hebben geen
wijn meer.” (...) Jezus zei
tegen de bedienden: 'Vul de
vaten met water.” Ze vulden
ze tot de rand. Toen zei Hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat
naar de ceremoniemeester.” Dat deden ze. En toen proefde de
ceremoniemeester van het water dat wijn geworden was!

Wijn in de Bijbel

Het vrolijkt het leven op, het is een teken van leven: 'God zal de
aarde een grote vruchtbaarheid schenken en de bergen zullen
druipen van de wijn."' (Joél 3, 18) Wijn bezegelt een verbond (van
liefde).

Liefde: het is wanneer je iemand een belangrijke plaats in jouw
leven geeft. Je wilt die persoon dan gelukkig zien. Je hebt er alles
voor over om hem of haar gelukkig te maken.

Liefde heeft veel gezichten. Er is de liefde tussen een man en
een vrouw, maar ook de liefde tussen goede vrienden, de liefde
tussen een zieke en zijn verzorger, de liefde van een kind voor
zijn huisdier... Jezus nodigt uit om iedereen lief te hebben, zoals
je jezelf liefhebt. Dat is een hele klus

Als de wijn dreigt op te raken in je relatie als koppel, als vriend,
hoe probeer je ervoor te zorgen dat de wijn niet verwatert...?




De bruiloft in Kana
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LIEFDE EN TROUW...

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
- wind ze om je hals, R
- schrijf ze in q ﬁart
God en de mensen zulle
en je zult waarderi 'g ondervinden.
Spreuken 3:3-4
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Wi zin Johan en Claudine. Bind 2019 trouwden we.
Als huwelijksgeschenk gaf iemand ons een houten
beeld met twee kraanvogels, gnjze kroon-kraan-
vogels om precies te zijn. Die komen voor in Rwan-
da, het land waar Claudine vandaan komt. In de
chnistelijke symboliek staan kraanvogels wvoor loyaltert
en waakzaamheid. Eens ze een paarband hebben gevormd,
bljven ze levenslang by elkaar. e zyn erg gefocust en alert. Dat
komt ten goede aan hun jongen en de groep waarmee ze optrekken.

We willen erover waken dicht bij onszelf te zyn, dicht by elkaar en dicht
bij God. Anders gezegd: laat jezelf, elkaar en God niet los. Aandacht voor
die drie dimensies van trouw vinden we belangrjk voor evenwicht in ons
huweljksleven. We proberen dat te vertalen in authentictert (jezelf zjn),
verbondenheid (met elkaar) en gevoed worden (door God). Daarvoor is
geduld en doorzetting nodig.

Als je met jezelf in de knoop zit of er zit een kink in de kabel tussen jou
en je geliefde, en je knjgt het moeiljk verwoord of urigesproken, geef dan
Je partner een signaal. Dit 1s wat wi) afspraken: als €en van ons het moeilijk
heeft, ontsteeld hi of zj onze huweljkskaars. Met dat gebaar maak e |e
nood aan licht of klaarheid, je behcefte aan warmte en geborgenheid
of onurtgesproken zorgen en bekommernissen duideljke Als teken wvan
verlangen naar toenadering, Als een bede tot God om jou woorden en
kracht te geven om samen die knoop of lus te ontwarren.



Wat betekent het woord ‘trouw’ voor jou?
Hoe probeer jij jouw zorgen, vragen,... te delen met je geliefde,

een vriend,...

Jezus zegt: Vader God is eeuwig trouw, Hij zorgt altijd goed voor
jou. Kijk maar naar een vogel: elke dag weet hij dat hij eten
mag. Kijk ook eens naar de mooie bloemen, hoe hun kleuren God
steeds roemen. Je hoeft niet bang te zijn voor morgen, Vader
God zal voor je zorgen! — Matteus 6: 25-34

Trouw zijn, betekent:
dat je niet liegt
dat je eerlijk bent
dat je doet wat je belooft

Een woordzoeker: maak van de overgebleven letters een zin
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DE L’EFDE Geliefde broeders en

zusters, laten wij elkaar
liefhebben, want de liefde

KOMT VAN — komt uit God voort.

Ieder die liefheeft

E is uit God geboren
GOD vV s en kent God.
' 1 Johannes 4:7

Ik ben Magda, 66 jaar en |5 jaar weduwe. Joost en Ik waren 27 jaar gehuwd.
We hadden een geluldag huwelik en kregen drie kinderen. Al i1s je ‘geliefde’
er niet meer; toch sterft de liefde niet. Ik ervaar de liefde nu in min kanderen,
in min kleinkinderen, in andere mensen die 1k op min weg ontmoet. We
praten nog heel veel over ‘papa’. |oost wordt zeker niet doodgezwegen.

We herdenken elk jaar zyn sterfdatum. We gaan dan
eerst naar het graf en daarna trekken we de hele dag
naar zee. Joost heeft heel zin jeugd aan zee gewoond.
Elk jaar schrijven we In grote letters ziin naam in het
natte zand. Golven nemen zjn naam dan mee naar
het oneindige.

Je wordt als weduwe vaak aanzien als een slachtoffer; als de

sukkelaar die achterblijft, maar zo voel ik me helemaal niet. Het 1s wel

zo dat ik me er hoe langer hoe meer op betrap dat verdriet me overvalt
omdat Joost dit of dat niet meer heeft kunnen meemaken.

Soms zin er obstakels om dankbaar en bl te zyn. Min geloof helpt me
daarbij. God is liefde en volop aanwezig in de menselijke liefde. Sint-Valentin
Is voor mij inderdaad anders. lk kan het niet met Zn tweeén beleven zoals
de meesten wel doen op die dag. Maar op |4 februan zit ik niet in een
hoekje te treuren. lk vier de liefde evenzeer; in gedachtenis aan Joost en In
volle ontvankelijkheid van zoveel liefde die ik krjg van mensen rondom mu.

Wie mis jij? Wie heb jij graag gezien?




Johannes zegt:

Lieve mensen, laten we elkaar .iieccrevannnnass zien.
Die liefde komt van ..cccvvevvnnenas

God houdt van alle ciiecvveernansns

Voor God zijn alle mensen .ivccrvaernanns

God wil dat er overal .icccvviernnanss is.

Als we lief zijn voor elkaar,

dan zijn We .cisvserssnsssnsssansnnnnas van God!

Vul je de woorden in op de juiste plaats?

GOD - GRAAG - MENSEN - LIEFDE - KINDEREN - GELIJK

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;

God houdt van jou!
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EEN HUIS WORDT EEN THUIS
VAN L’EFDE (om samen te lezen, voor groot en klein)

Hallo, Ik ben Clara en Ik ben 9 jaar Samen met mijn
mama en papa, twee zussen en een broer woon
ik in Kortrjk. Kom je binnen in min huis waar ik je
rondleid naar de plekken waar ik liefde mag ervaren!

Eerst komen we aan in de muziekkamer. |k speel
cello en min zus Anna die helpt mi heel vaak, dat
vind Ik heel lief. Daarna gaan we naar de living, daar kijken

we met zn allen soms naar tv, daar maakt papa flauwe
grapjes en dat vind ik heel tof

Af en toe sta Ik aan de afwas, hier help ik soms met mama. Als we elkaar
helpen dan blift het leuk in het gezin.We bevinden ons nu aan de keuken-
tafel, hier maak ik min huiswerk. En als het niet lukt, dan heb ik altyd wel
iemand die mij kan helpen. Op elkaar rekenen is heel fijn.

MNa een drukke dag 1s het tyd om te gaan slapen, we zijn nu tot slot in min
slaapkamer. En net voor het slapen gaan, leest papa een verhaaltje voor: Daar
word Ik rustig van.

Hoe zijn jullie lief voor elkaar
in jullie gezin
of hoe probeer je thuis
lief te zijn voor anderen?






LIEFDE: GESCHENK EN OPGAVE

Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
1 Korintiérs 16:14

Stin en Ania zijn tien jaar gehuwd en hebben twee kinderen:Yente (8 jaar)
en Matis (7 jaar).Voor Ania betekent liefde dat je jezelf kan zijn bl mensen
bij wie je je goed voelt, en dat |e je kwetsbaar kan opstellen. Ze ervaart die
liefde ook by God.

Styn verwijst naar het liefdesgebod “Heb je naaste
lief als jezelf”. Hij vindt het belangrjk mild te zin
voor zichzelf en zo mild te zyn voor een ander, met
mildheid de eigen kwetsuren te behandelen en ook
die van een ander. In die zin Is liefde een gave en
opgave: enerzijds een geschenk van God, maar ander
7jds iets waarmee e aan de slag moeten gaan. Styn en
Ania geven dat ook aan hun kinderen door: ze laten hen
voelen dat ze prachtige kinderen zijn en dat ze altyd op hun ouders
mogen rekenen.

In hun gekozen symbool herken je de “ichthus’”, de wis die naar Christus
verwljst. Het kruis roept by hen de liefde van Jezus op. Het geheel I1s ge-
fundeerd op de Bijbel, het Woord van God.

Welke talenten kan jij inzetten om de liefde die jij kreeg
te delen en te laten voelen aan een ander?




VOOR DE KINDEREN

Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is,
dat noemen we een talent:

e Ik ben grappig

e Ik teken goed

e Ik zorg graag voor anderen

e Ik maak vlug vrienden

e Ik kan goed zingen

e Ik knutsel graag

e Ik ben vilug blij

e Ik speel graag toneel
Wie zijn talenten gebruikt om goed te doen voor anderen,
heeft de opdracht van Jezus begrepen. Dan zijn we als
sterren die licht geven. Zo bouwen we mee aan een betere
wereld, zoals God die voor de mensen droomt.

Welke talenten heb jij? Wat kan jij goed en wil je gebruiken
om anderen te helpen, om een beetje licht te zijn? Schrijf

het

in

deze
sterren

OOK JIJ HEBT TALENTEN]



LIEFDE IS EEN WERKWOORD,

Wees niet op uzelf gericht,
maar op de ander.

1 Korintiérs 10:24

Ook na 56 jaar samen, waarvan 53 gehuwd, blijft liefde een werkwoord
voor Nicole en Paul.Vanaf het begin hebben ze hun relatie ervaren als een
dnehoeksverhouding, met God als vanzelfsprekende derde en als grondslag.

Direct nadat ze afstudeerden, trouwden ze. Nicole
en Paul gingen voor een groot gezin, maar omdat
Paul zijn legerdienst moest vervullen, was de start
niet evident in een klein eternieten huisje. Urteindelijk
keert “Gods voor-zienigheid” — zoals ze het zelf benoe-
men — alles ten goede. Beiden gingen in het onderwijs
aan de slag en ze kregen zeven kinderen en twintig
kleinkinderen. “Wat een genade”, zeggen ze daarover,
dankbaar voor een leven in dienstbaarheid.

Toch blijven ze niet van tegenslagen gespaard. Hun kleinkind Julie en
schoondochter Sylvie overliiden. Paul en Nicole vinden troost in hun geloof,
ook al doet hen dat helemaal niet alles verstaan:“Geloven is je blijven toe-
vertrouwen aan God".

Nu iedereen is uitgeviogen blift liefde een werkwoord voor het ouder
wordende koppel.“We kunnen minder”, beseffen ze."Maar het is een grote
zegen samen ouder te mogen worden, bli) met elkaar

Er zijn voor de ander, een blijvend engagement.
Hoe ervaar jij dit bij je partner, vriend, buur, collega,...




Jezus wil dat we elkaar graag zien,
dat we vrienden zijn, dat we lief zijn voor elkaar.
In dit hart kan je invullen welke mensen jij graag ziet.






