14 februari, ‘Valentijnsdag’, voor velen een goede gelegenheid

om geliefden extra te verwennen.

Met het initiatief ‘Sint-Valentijn Anders’ kunnen we,

ook als Kerk, DE LIEFDE VIEREN, liefde in schoonheid
en kwetsbaarheid, liefde in al haar variaties,...

LIEFDE IS...

nhaar Paulus 1 Kor. 13,4-7

Liefde is... geduldig zijn

Liefde is... vriendelijk zijn, ook voor jezelf
Liefde is... elkaar iets gunnen, niet jaloers zijn
Liefde is... weten dat je veel geschonken wordt
Liefde is... attent zijn

Liefde is... elkaar missen

Liefde is... elkaar vergeven

Liefde is... samen vieren

Liefde is... er samen het beste van maken
Liefde is... elkaar vertrouwen

Liefde is... er zijn voor elkaar
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SAMEN OP WANDELING
We organiseren een
inspirerende & verdiepende
wandeling.

Kleine opdrachten voor onderweg
maken van de wandeling
een pelgrimstocht waar de deelnemers,
jong en oud, uitgenodigd worden
tot gesprek en verdieping.

Voor wie?

Deze wandeling is ideaal voor koppels,
gezinnen met kinderen

en alle geinteresseerden

die de liefde willen vieren.

Wanneer?
Vanaf vrijdag 10 februari zal de wandeling
te vinden zijn in onze kerken,
op www.parochieindeinze.be
en op onze facebookpagina



http://www.parochieindeinze.be/
https://dailyverses.net/nl/johannes/13/35

