
Verbondenheid via de blokkaars 

 

God,  op deze dag willen we bidden voor de vele jongeren 

die voor hun boeken zitten en moeten blokken… 

Voor de velen die bang zijn voor het examenspook en geen rust kunnen vinden. 

Voor ouders en docenten die meetrillen in deze spanning. 

  

God, wees hen allen nabij met uw genade. 

Laat jongeren een juist evenwicht vinden tussen studie, rust en ontspanning. 

Laat hen begrip en steun ervaren in hun omgeving dat ze niet in paniek geraken. 

Geef aan ouders veel liefde en geduld om het uit te houden in deze spanning. 

  

Geef aan docenten begrip en een juist inzicht om jongeren te begeleiden en te beoordelen in 

hun studie. 

God, leer ons elkaars inspanningen te waarderen en ons niet blind te staren op resultaten. 

Leer ons elkaar te dragen in elke spanning, dan kunnen we samen groeien doorheen moeilijke 

dagen. 

Nikolaas Devynck 

 

 


