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Op het einde van de eredienst zondag 22 februari 2026 werden twee 

verdienstelijke ‘werkers’ gehuldigd. Uit handen van kard. De Kesel 

mochten ze het erediploma van de Sint-Hermes basiliek 

ontvangen:  

De heer Leonel Rubbens ‘omwille van zijn jarenlang trouwe, steeds 

dienstbare zorg voor de Kapel van O.L.V. van Wittentak , zo 

dierbaar aan de Ronsese bevolking’.  

De heer Rudy Van Driessche ‘omwille van zijn trouwe en gedreven 

inzet voor de Koninklijke Aloude Gilde Sint-Sebastiaan  - 50 

jaar lid, waarvan 30 jaar voorzitter - en uit erkentelijkheid voor zijn 

opbouwende samenwerking met de Aloude Gilde van Sint-Hermes’. 

Tot blijvende herinnering betekende de kardinaal in het rectoraat  

deze erkenning in het ‘gulden boek’ van de Aloude Gilde.   

Aan beiden nogmaals onze hartelijkste felicitaties!  

 

 


