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it zijn om ver weg te trekken, geschiyjt
0 geloven in de goedheid van de merns.
¢ soort lef dat ons brengt tot verbijsterende
o alleen maar meemaakt als je op weg

bent naar een plaats die vreemd is aan de onze.

SEBASTIEN DE FOOZ is actief in het kader
van de interculturele dialoog in Brussel. Na
Santiago en Rome, stapte hij in 2005 te voet
naar Jeruzalem. Sindsdien is hii ook initiatief-
nemer van Jorsala, een beweging waarbij

Bij Lannoo verscheen zijn hoek [e voet naar
Jeruzalem.




