
Verslag Whatapp-groep Ps. 118        
 

Het ontstaan van de tijdelijke Whatsapp-groep “Ps. 118      ” begon met de uitnodiging die 
aangeboden werd tijdens de bespreking van psalm 118 in het leerhuis met de IJD-jongeren en -
begeleiders: “Wie schrijft zich in voor de Whatsapp-groep om tijdens de paastijd samen met psalm 
118 op weg te gaan?” Met een 6-tal waren we die deze uitdaging aangingen. 
 
We begonnen op Paaszaterdag met dit eerste berichtje: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
We deelden eerst en vooral beelden die we plukten van internet, verzen waardoor we aangesproken 
werden. We ontdekten welke verzen voor ons belangrijk zijn en werden: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Na verloop van tijd schakelden we naar andere beelden over, beelden die we tegenkwamen en die 
we associeerden met een vers uit psalm 118. Meteen werd iedereen op weg gezet om psalm 118 
mee te nemen in het leven van elke dag en die daarin ook te ontdekken en bidden. 
 

 
 
 
 
 

‘Dit is het werk van de Heer,  een 
wonder dat zich voltrekt  

voor onze ogen.’ 
 
 
 
 
 
 

 
Naast beelden werd er ook muziek uitgewisseld: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bZ5CtayvRT4 
(#givethankstothelord #psalm118 #francescalarosa) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ5CtayvRT4


https://www.youtube.com/watch?v=ELC4L2w7bK0  
(Der Herr ist mit mirr - impressie van psalm 118) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AWPMf9w6XWM 
(Arrival of the birds) 
“De Heer is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens 
van het altaar.” (ps 118, 27) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cI_1CC9q0rk 
(Psalm 118 (Your Steadfast Love) 
 
Helemaal mooi werd het toen er via dit medium ook in gesprek gegaan werd over een vers die 
bijvoorbeeld moeilijker te begrijpen was. Steeds meer werd psalm 118 rijker en intenser voor de 
deelnemers aan dit experiment. 
 

 
  
Op zondag 25 april hebben we deze whatsapp-groep afgesloten net voordat één deelnemer een foto 
van het brevier deelde met psalm 118 en iemand anders ons aanspoorde om mee te zingen met het 
alom bekende lied: “Dit is de dag die Heer heeft gemaakt en gegeven!” 
 
Dankbaar kijken we terug op dit experiment terug. Misschien krijgt het vervolg maar dan met een 
andere psalm. Wie weet? Het was in elk geval de moeite waard om met psalm 118 tijdens het eerste 
deel van de paastijd op weg te gaan. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELC4L2w7bK0
https://www.youtube.com/watch?v=AWPMf9w6XWM
https://www.youtube.com/watch?v=cI_1CC9q0rk

