
 

 
 

Wat hebben EEN V2-BOM EN EEN VERTELKAPEL met elkaar te maken? 

 

Beleef een unieke en sfeervolle namiddag vol verhalen, geschiedenis en 

gezelligheid!  

Wees erbij op zondag 4 mei wanneer de vertelkapellen in onze 4 dorpen worden 

ingehuldigd.  

Wij herdenken die namiddag ook de inslag van een V2-bom in Molenbeek op de 

OLH-kapel en omgeving 80 jaar geleden.  

Daarom kozen we voor deze locatie op de kruising van de Driesstraat en de 

Hoekbosstraat.  

De feestelijke inhuldiging zal starten om 14u.  

Er zal een unieke tentoonstelling zijn en we luisteren naar het relaas van Christiane 

Severeyns die verhalen en getuigenissen over de V2-bom tot leven wekt.  

Vanaf 15u volgt een begeleide wandeling onder leiding van Pasar.  

Aan de vertelkapel OLV van Bijstand aan de Halensebaan kan men met elkaar van 

gedachten wisselen over het thema van het vertelpaneel.  

Degenen die ter plaatse blijven, kunnen dit na vertrek van de wandelaars ook met het 

vertelpaneel van de OLH-kapel.  

Voor laatkomers zal Christiane om 16u30 opnieuw vertellen. Er zijn uiteraard de hele 

namiddag drank en versnaperingen voorzien.  

Dankzij de medewerking van de vele vrijwilligers van Molenbeek leeft!, Pasar, Ferm, 

de muzikanten en zangers van de pastorale zone H.-Hart wordt dit zeker en vast een 

geslaagde namiddag ! 

 

  



MEER INFO : 

 

Wat is een vertelkapel ? 

Een vertelkapel is een initiatief van CCV en Ferm en is een kapel waar je een 

eigentijdse vertelling kan beluisteren door de QR-code te scannen die op het 

vertelpaneel staat. Dit verhaal is uit het leven gegrepen en is één van de 5 die je kan 

beluisteren aan diverse kapellen in onze gemeente Bekkevoort.   

Er werden 9 locaties geselecteerd om vertelkapel te zijn : 

 

- OLV Lourdes, kruising Kwadestraat/Beckers-Gemoetslaan, Assent 

- OLV van Bijstand, kruising Minnestraat/Doornhof/Mierenberg, Assent 

- H. Familie, Steenberg 1, Bekkevoort 

- OLV Lourdes, kruising Oude Leuvense baan/Schillekensberg, Bekkevoort 

- OLV Lourdes, kruising Zelliksebaan/Leemkuilstraat, Bekkevoort 

- OLV van 7 smarten, kruising Tiensebaan/Netelzeepstraat, Wersbeek 

- OLV Lourdes grot, Halensebaan 126, Wersbeek 

- OLV van Altijddurende Bijstand, Halensebaan aan wijk De Hoek, Molenbeek 

- OLH-kapel, kruising Hoekbosstraat/Driesstraat, Molenbeek 

 

Er worden per dorp wandelcircuits langs deze vertelkapellen uitgestippeld en 

eveneens een fietscircuit langs alle vertelkapellen van de gemeente. Deze zullen later 

te vinden zijn op de website van Bekkevoort onder de rubriek toerisme/fietsen en 

wandelen.  

 

 

 



• We willen mensen aanspreken die zich niet meteen verbinden met Maria of 

met het christelijke geloof als dusdanig. De luisterverhalen vertellen over de 

zorgen van mensen vandaag en over manieren waarop zij daarmee om 

proberen te gaan. Maria is telkens ergens discreet in de buurt, op heel diverse 

wijzen. Het zien van een vertelpaneel aan een kapel kan toevallige 

voorbijgangers of fietsers extra uitnodigen om even halt te houden en 

mogelijks zelf iets aan Maria te vertellen. 

• Maar ook voor mensen die vertrouwd zijn met het kerkelijk leven, kan dit 

project een uitnodiging zijn om de veelzijdige spiritualiteit van Maria én haar 

diverse kapellen doorheen het Vlaamse land te herontdekken. Het is een kans 

om zich opnieuw door Maria te laten raken en vanuit dat vuur over haar - en 

via Maria over God - te vertellen aan andere mensen. 

Vanouds zijn kleine en grotere Mariakapellen een vertrouwde plek waar mensen halt 

houden. Alleen of samen. Om even stil te vallen, om een kaarsje aan te steken, om te 

bidden. Ook vandaag bezitten deze plekken de kracht om ontmoeting en verbinding 

te creëren. Ontmoeting en verbinding met God. Ontmoeting en verbinding met 

elkaar. 

 

Wat met de V2-bom ? 

Op 1 maart 1945 is een V2-bom gevallen op de OLH-kapel die totaal vernield werd. 

Onderstaande foto is genomen in 1944 tijdens een plechtigheid. Pas in 1953 was de 

heropbouw van de nieuwe, huidige kapel klaar. Ben je nieuwsgierig naar de boeiende 

verhalen en getuigenissen van hoe het toen gebeurde? Kom en luister ! 

 

 


