
 

 

 

 

Denk aan je verloofde: wat maakt jullie  

relatie uniek en hoe heeft dit zich de 

afgelopen tijd geuit? 
 

 

 

 

 

Wat vond jij de afgelopen tijd de  

leukste gezamenlijke activiteit met  

je verloofde? 
 

 

 

 

 

 

Van welke gebeurtenis heb je de 

afgelopen tijd veel geleerd? 
 

 

 

 

Wat heb je nodig om te ademen?  

Hoe herbron je?  

Denk aan ontspanning, sport, stilte, 

vrienden, bioscoop- of theaterbezoek, 

wandelen of lezen, vrijwilligerswerk, 

spirituele herbronning, …. 
 

 

 

 

 

Stel: je bent bejaard en je kijkt  

terug op je leven.  

Wat wil je betekend hebben in het  

leven van je man of vrouw? 
 

 

 

 

Stel: je hebt samen met je aanstaande 

bruid of bruidegom een half jaar  

zonder gewone verplichtingen (zoals 

werk, zorgtaken en sociale 

verplichtingen), daarna kunnen jullie 

terugkeren naar jullie ‘oude leven’.  

Hoe zouden jullie die periode invullen? 
 

 

 

 

 

 

Hoe kun jij morgen de dag van je  

liefste een beetje mooier maken? 
 

 

 

 

Wat ga je binnenkort met je  

verloofde doen waar je op je oude  

dag met een glimlach aan zult 

terugdenken? 
 



 

 

 

 

Stel: vanaf morgen zie je je  

aanstaande bruidegom of bruid  

een half jaar niet. Contact is ook niet 

mogelijk. Wat zou je op basis van de 

afgelopen tijd het meest missen aan  

hem of haar? 
 

 

 

 

 

Stel dat je een eigenschap van je  

geliefde zou mogen ruilen voor een  

goede eigenschap van jezelf.  

Welke goede eigenschap van jezelf  

zou je gunnen aan de ander en welke 

goede eigenschap van je geliefde zou  

je zelf graag willen hebben? 
 

 

 

 

 

 

Voor wat, dat je geliefde de afgelopen  

tijd heeft gedaan, ben je dankbaar? 
 

 

 

 

 

 

Waar ben je het meest dankbaar  

voor in het leven? 
 

 

 

 

 

 

 

Op welke recente prestatie van je  

geliefde ben je trots? 
 

 

 

 

 

 

 

Voor welke eigenschap van je  

partner heb jij echt waardering? 
 

 

 

 

 

 

Als je morgen wakker kan worden  

met een bijzondere gave, welke gave  

zou je dan willen? 
 

 

 

 

 

 

God roept ons op om Zijn beeld te  

zijn. Hoe probeer je Gods liefde waar  

te maken in relatie met anderen? 
 



 

 

 

 

 

‘Zegenen’ betekent: iets goeds  

zeggen over elkaar en elkaar 

daardoor doen groeien.  

Wanneer heb je voor het laatst  

gezegend? 
 

 

 

 

 

 

‘Zegenen’ betekent: iets goeds  

zeggen over elkaar en elkaar  

daardoor doen groeien.  

Wanneer heeft iemand anders jou 

onlangs gezegend? 
 

 

 

 

 

 

 

Bij wie kan je echt ‘thuiskomen’? 
 

 

 

 

 

 

 

Wie is voor jou op dit moment  

heel belangrijk? 
 

 

 

 

 

 

 

Voor wie ben jij op dit moment  

heel belangrijk? 
 

 

 

 

 

 

 

Wat is volgens jou het geheim van  

een goede relatie? 
 

  


