Activiteiten voor kinderen- Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Lees het verhaal van deze zondag uit de Bijbel (Johannes 3,16-18), of de navertelling
hieronder. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat
oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de
Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus komt om de mensen te redden

Jezus was in Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Elke dag liep Hij rond op straat. Hij
vertelde over God, zijn Vader. De mensen stelden hem ook vragen. Dan hadden ze een
heel gesprek over het geloof, zo maar gewoon op straat. Maar niet iedereen wilde
overdag met Jezus praten op straat. Er waren ook mensen die Jezus liever opzochten in
de nacht. In het donker zag niemand dat ze met Hem wilden praten. Eén van die
mensen was Nikodemus. Hij was een Joodse leider, en hij wilde echt graag weten wie
Jezus was. Hij begreep wel dat God Jezus gestuurd had, maar hij wilde meer weten.
Bijvoorbeeld waarém God dat gedaan had.

Jezus had een lang gesprek met hem. Het werd Nikodemus langzaam duidelijk: God
hield z6 ontzettend veel van de mensen dat Hij zijn enige Zoon heeft gestuurd om de
mensen te redden. Hij kwam niet om de mensen te straffen, of om ze te vertellen wat
ze fout deden. Jezus kwam naar de wereld om over het Koninkrijk van God te vertellen,
omdat Hij hoopt dat alle mensen daar bij willen horen. Hij kwam het Licht naar de
wereld brengen. Dat Licht is voor alle mensen, maar er zijn altijd mensen die liever
niet mee willen doen. Nikodemus begreep nu dat het geweldig was dat God zo naar de
mensen toegekomen was.

Verwerking
1.Gesprek met de kinderen
Bespreek met de kinderen de volgende punten:

Nikodemus heeft veel vragen aan Jezus, maar hij durft ze bijna niet te stellen. Hij doet
het stiekem, in de nacht. Durven kinderen alles te vragen?

In je leven kan je niet alles zelf. Je hebt soms een uitgestoken hand nodig die je helpt.
Je moet die hand dan wel pakken! Dat is ook wat God doet. Hij stuurt Jezus naar de
wereld om ons mensen te helpen om goede dingen te doen in ons leven. Verzin met de
kinderen voorbeelden waarin een uitgestoken hand om je te helpen heel handig is.
Vraag aan de kinderen of ze zich makkelijk laten helpen door iemand, of juist graag
alles alleen willen doen. Willen ze zich door Jezus laten helpen? En hoe zou dat dan
kunnen? Jezus geeft vandaag de levensles: Vraag iemand je te helpen!



Nikodemus

Het was nacht. Jezus zei: ,Je moet opnieuw geboren
Nikodemus praatte met Jezus. worden.”

~Hoe kan dat nou?” vroeg Nikodemus.

Maar Jezus zei: ,Als je in Mij gelooft,
begint er een nieuw leven.

Dan mag je later ook bij God in de
hemel komen.” Fijn, hé?



2.Kleuren

Als optie voor de allerkleinsten vindt u hier een kleurplaatje. Wat zie je op deze illustratie?
De anderen mogen bij elk van de figuren op het blad een tekstballon tekenen, waarin ze
schrijven wat die persoon denkt of zegt.




3.Het project van de kijktafel verderzetten

(Informatie over het opbouwen van de kijktafel vindt u bij Week 1)

Het thema van de vierde zondag: Anders omgaan met de ander

Keer op de vierde zondag van deze vastenperiode het vierde steentje om. Ja, jullie zien
het goed, we zijn op de helft! Deze zondag heet dan ook zondag 'Laetare’, dat
'verheugt u' betekent. Het grote feest van Pasen komt dichterbij! Als symbool voor deze
week is gekozen voor poppenhuispoppetjes. Kijk tussen het speelgoed wat voor
poppetjes jullie hebben. Ze kunnen ook van lego, playmobil of karton zijn!

Wat willen jullie veranderen? Hoe zou je anders met elkaar om kunnen gaan?

Stel vragen als: Wat maakt iemand anders blij? Hoe kun je lief zijn voor iemand
anders?Hoe kun je goed voor iemand anders zorgen?

Vervolgens bedenk samen activiteiten voor de komende week rond het thema ' lief zijn
voor anderen': tekeningen maken voor neefje en nichtje; afval helpen buiten zetten;
strijkkralen maken voor opa en oma; eigen kamer opruimen; anderen voor laten gaan
(in de rij of de speeltuin, op de trap); mama helpen




4.Ter afsluiting bid samen een gebedje:
Gebed om mensen die onze vragen serieus nemen
Lieve God,

soms voel ik mij verdrietig
of ben ik een beetje bang.
Wilt u mij dan helpen God?

Soms zijn mensen alleen
of hebben niks te eten
Wilt u hen dan helpen God?

Soms is er in een land geen vrede
en duurt de oorlog al lang.
Wilt u de mensen dan steunen God?

Ik kan dit aan U vragen
maar ik kan zelf ook proberen wat te doen
daarvoor zijn vast manieren te bedenken.

Dan helpt U mij
en help ik U!

Wij bidden U daarom:
help ons mensen te vinden

die onze vragen serieus nemen.

Blijf altijd dicht bij ons. Amen



