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SUGGESTIES VOOR KINDEREN 
VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 

We vieren de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Hier vind je een navertelling van de 
evangelielezing van deze zondag.  

WIE HEEFT NOG NOOIT IETS FOUT GEDAAN? 

 

    

Jezus was in Jeruzalem. Daar ging Hij elke dag naar de tempel om mensen te vertellen over 

Gods liefde en de Nieuwe Wereld. Op een dag trokken een paar mannen een vrouw met zich 

mee. Ruw duwden ze haar richting Jezus.  

 

“Meester,” zeiden ze verontwaardigd, “kijk eens naar deze vrouw. Zij heeft haar man veel 

verdriet gedaan door weg te lopen met een andere man. Gelukkig hebben we een wet die zegt 

dat we zulke vrouwen met stenen dood mogen gooien. Bent U het eens met die wet?” De 

mannen hoopten dat Jezus iets zou zeggen dat verboden was door de wet.  

Maar Jezus zei niets. Hij boog zich voorover en begon te schrijven in het zand. De klikspanen 

gaven het echter niet op en vroegen het nog een keer.  Jezus ging weer rechtop zitten en keek 

de mannen aan.  

 

“De man die nog nooit iets fout gedaan heeft in zijn leven mag de eerste steen gooien na ar 

deze vrouw.” Toen boog Hij zich weer voorover en schreef verder. De mannen keken elkaar 

aan. Nog nooit iets fout gedaan? Tja, dat kon eigenlijk niemand van hen zeggen. Eén  voor één 

slopen ze stilletjes weg. Jezus bleef alleen achter met de beschuldigde vrouw. Jezus zei tegen 

haar: “Mevrouw, waar zijn al die mannen gebleven? Heeft niemand een steen gegooid?” Ze 

schudde haar hoofd en zei: “Nee, niemand Heer.” Toen zei Jezus tegen haar: “Ook Ik vind niet 

dat Ik stenen moet gaan gooien. Ga naar huis en doe het nooit meer.” 

 



 2 

 

VERWERKING 

1.GESPREK MET DE KINDEREN 

Wat vond je mooi in dit verhaal? Wat vreemd?   

Wat vind je van het gedrag van de vrouw en de man met wie ze wegloopt?   

Wat vind je van de mannen die de vrouw bij Jezus brengen? Is het eerlijk wat ze doen?  

Waarom geeft Jezus eerst geen antwoord? Wat vind je daarvan?  

En wat vind je van het antwoord dat Hij uiteindelijk geeft?  

Als jij een steen in je hand had, zou je dan na het antwoord van Jezus nog hebben durven 

gooien?  

 

Met stenen naar iemand gooien gebeurt bijna nooit. Maar we doen anderen soms wel pijn 

met woorden, door samen te spannen, te pesten...  - Zou deze tekst ook daarover kunnen 

gaan? 

 

Vraag aan de kinderen of zij wel eens geklikt hebben. Er zijn goede en minder goede redenen 

om iemand te verklikken. Minder goede redenen zijn: in een goed blaadje bij iemand willen 

komen, jezelf beter vinden dan iemand anders, een hekel hebben aan iemand of aan groep, 

bijvoorbeeld aan alle meisjes, een vorm van pesten. Maar er kan ook een goede reden zijn om 

bepaald gedrag te melden, om iemand te beschermen tegen zichzelf of een ander (je kleine 

zusje doet roekeloze dingen, er wordt iemand gepest) Dan is hetgeen klikken. Praat met de 

kinderen over dit verschil.  

 

2. KNUTSELEN: HAPPY STONES 

 

 

Nodig: 

- Een aantal goed schoongeboende stenen  

- Acryl verf of stiften om de stenen te versieren 

- Evt. lak om de beschilderingen langer mooi te laten blijven 
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Stenen kan je gebruiken om naar andere mensen te gooien. Maar je kan er ook veel leukere 
dingen mee doen. Ze beschilderen met aardige wensen bijvoorbeeld. Sommige mensen 
beschilderen stenen met een lieve tekst en verstoppen die steen dan in het bos of ergens 
langs de weg. Degene die de steen later vindt wordt hopelijk een beetje blij van die aardige 
steen. 
 
Werkwijze: 

Beschilder samen met de kinderen een aantal stenen en overleg waar je ze neer kunt leggen. Dat kan 

ook heel goed in de kerk, op de banken of in de kapel waar mensen een kaarsje komen aansteken. 

 

3. KIJKTAFEL WEEK 5: ANDERS OMGAAN MET GOD 

 

Ieder zondag van de Veertigdagen gaan we voor een verandering!  

 

Wat heb je nodig? een paarse placemat of lapje (paars is de liturgische kleur voor bezinning. Zo 

verbind je je huiskamer met de liturgie van onze kerken; een schaal gevuld met zand: zand verwijst 

naar de woestijn; zeven witte steentjes genummerd met de cijfers 1 t/m 7: zo kun je elke week het 

steentje van de week omdraaien; wat ranken klimop (klimop hecht zich overal aan vast: ze staat voor 

Gods verbondenheid met ons en met elkaar); een lichtje op de tekst-onderzetter met de tekst 'om 

een betere wereld' (je kunt zelf eenvoudig zoiets maken).  

 

Deze week, willen we samen nadenken over hoe we omgaan met God. Maken we -genoeg- 

tijd voor God in ons leven? Zouden we wat vaker naar de kerk kunnen gaan? Vraag je meestal 

dingen aan God of bedank je God ook weleens? Spreek bijvoorbeeld af dat jullie deze week 

elke dag een lichtje aansteken en God bedanken voor....   Of denk samen na wat jullie apart of 

samen zouden kunnen veranderen in jullie omgaan met God.  
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4. GEBED 

Goede God,  
 
We zijn op weg naar Pasen 
en we proberen onderweg te leren van Jezus  
hoe mooi de wereld kan zijn 
wanneer we samen het goede proberen te doen.  
 
 
Allemaal doen we soms wat goed  
en dan weer wat fout,  
ook wijzelf.  
Help ons, om daarom vooral naar onszelf te kijken.  
Dat vragen wij u in Jezus naam. 

Amen 

 

 
5. KNUTSELEN (zie volgende  bladzijde) 
 
Bronnen : 
 
https://www.kinderwoorddienst.nl 
https://www.geloventhuis.nl 
https://www.samueladvies.nl 
https://bijbelin1000seconden.be 
 

https://www.kinderwoorddienst.nl/
https://www.geloventhuis.nl/
https://www.samueladvies.nl/
https://bijbelin1000seconden.be/
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