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Geworteld in de liefde 
 

In de tijd van de profeet Jeremia vertrouwden  

de inwoners van Jeruzalem teveel op  

corrupte leiders en machtswellustige koningen.  

Vertrouw op God, zegt de profeet.  

Dan lijk je op een boom aan het water.  

Zijn wortels groeien tot in de rivier.  

Zijn bladeren blijven altijd groen.  

En ieder jaar geeft hij vruchten.  

Een sprekende vergelijking! 

 

Het doet Jezus pijn dat mensen in hun ongeluk lopen,  

omdat ze eisen, grijpen en heersen,  

omdat ze egocentrisch, hoogmoedig en repressief zijn.  

Ze zijn enkel met zichzelf bezig. 

Wee die mensen, roept hij uit!  

Ze leiden een triestig bestaan. 

 

Mensen die getroffen worden door armoede,  

honger, verdriet of vervolging,   

hunkeren naar steun en geborgenheid,  

naar liefde en barmhartigheid. 

Aan hen moet recht gedaan worden. 

 

Wie ondanks moeilijke omstandigheden 

openstaat voor God 

en ervoor kiest liefdevol in het leven te staan,  

die zal écht gelukkig zijn.  

Dat verdient een pluim, vindt Jezus! 

Daarom prijst Hij zo’n mensen zalig of gelukkig. 

 

Zo’n geluk geeft je diepe vreugde. 

Zo’n compliment geeft je vleugels. 

Het evangelie is een uitnodiging  

om Hem na te volgen, 

een hoopvolle boodschap. 

 

Wat zou Hij in de kathedraal  

van Washington gezegd hebben? 

 

Mia Verbanck 


