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Derde zondag in de veertigdagentijd 
 

Ik ben degene die er altijd is 
 

God ziet in welke erbarmelijke toestand 

zijn volk zich bevindt en schiet in actie. 

Hij wil zijn mensen bevrijden en 

een nieuwe toekomst geven 

in een land waarin ze ten volle kunnen leven, 

want God is bekommerd om mensen. 

In een brandende braamstuik 

trekt Hij de aandacht van Mozes. 

Hij maakt hem zijn naam bekend: 

“Ik ben degene die er altijd is.” 

Hij heeft immers mensen nodig om zijn 

plannen gestalte te geven. 

Mozes zal uiteindelijk,  

geleid door God, 

   met zijn volk op weg trekken, 

hopend een nieuw begin. 

 

Net als Mozes gaat Jezus, 

onder Gods leiding, 

levengevend mee op weg met mensen. 

Jezus bevrijdt mensen die gebukt gaan 

onder vooroordelen. 

Eens te meer vertelt hij een gelijkenis: 

een onvruchtbare vijgenboom  

zal extra zorgen krijgen 

om tot bloei te komen. 

Hiermee spoort Hij zijn toehoorders aan 

om in hun handelen ook 

levengevend te zijn. 

Oordeel niet te gauw, 

schrijf je medemensen niet af. 

Blijf kansen geven. 

 

Luc Beeldens                       


