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Een tweede kans

In een parabel voert Jezus vier personages op:
een vader, twee zonen en een knecht.

De jongste zoon eist zijn erfdeel op,

trekt ver weg en jaagt er alles door.

Ten langen laatste wordt hij hoeder

van varkens, onreine dieren.

Met hangende pootjes keert hij

schuldbewust terug.

De vader ontvangt hem met open armen

en laat voor hem een duur vetgemest kalf slachten.

Subtiel en leep zet de knecht
de oudste zoon op tegen zijn vader.
Zonder hem nam het verhaal
wellicht een andere wending.

De oudste zoon is verontwaardigd.

Hij kreeg van zijn vader nooit een

goedkoop geitje, hoewel hij keihard werkte.

Hij doet zijn plicht en verwacht loon naar werk.
Hij keert zich liefdeloos af

van zijn vader en broer.

De vader ziet zijn beiden zonen graag.

Hij is dolblij met de ommekeer en terugkeer
van de jongste zoon.

Hij geeft hem een tweede kans.

En hij nodigt de oudste uit

om van mening te veranderen.

Vier personages, vier facetten

die leven in elke mens.

Een erg hoopvol verhaal:

je kan je leven bijsturen, veranderen

en van God krijg je steeds een tweede kans!

Mia Verbanck



