
Vonkje van Hoop 

bij zondag 9 februari 2025 

 

Het waren maar vissers 
    

Het waren maar simpele vissers 

en toch werden ze door Jezus geroepen 

om met Hem op weg te gaan. 

Hij was de meester, 

zij zijn leerlingen. 

Hij zou hen leren om mensen op te vissen. 

Daartoe voelde Hij zich geroepen. 

Hij zou zich ontfermen over mensen 

bij wie het water aan de lippen stond, 

die met moeite het hoofd boven water konden houden, 

die dreigden te verdrinken in de zorgen van elke dag. 

Hij zou zich over hen ontfermen, 

hen opvissen. 

En daarbij kon hij best wat hulp gebruiken. 

 

Ze zijn er nog steeds: 

mensen  

die anderen opvissen en optillen, 

die met hen mee op weg gaan, 

die hoop geven in uitzichtloze situaties. 

 

En Jezus blijft roepen, vragen, uitdagen. 

Ga mee op weg met de pelgrims van de Hoop! 

 

Luc Beeldens  

 

Spes non confundit 

De hoop stelt niet teleur 

(Rom 5, 5) 


