“IK WAS ZIEK EN JULLIE HEBBEN NAAR Ml OMGEZIEN.” Mt. 25,36

Wie ziek is of niet meer naar de
zondagsviering kan komen, vindt het fijn dat
er mensen zijn die naar hem of haar omzien.
De zorg rond de zieke en minder mobiele
mens is dan ook een zorg van de
gemeenschap voor de gemeenschap. Anders
gezegd deze zorg gaat de hele kerk aan.

Elke christen is geroepen om de zieke mens
bij te staan. Hij brengt de Heer aanwezig
door zijn bezoek of zijn gebed. Ook al is de
kring van de zieke klein geworden, hij staat
niet los van de gemeenschap. Het
uitdrukkelijk teken waar de zieke in
verbondenheid leeft met de christelijke
gemeenschap die op zondag of aan de
vooravond samenkomt, is de
ziekencommunie.

De kerk is een geloofsgemeenschap. Als de
geloofsgemeenschap bijeenkomt, viert zij
liturgie. Door de H. Communie bij deze
mensen aan huis te brengen, houden we de
band tussen alle gelovigen van de
parochiegemeenschap levend.

De belangrijkste steun van de gemeenschap
met haar zieken is, dat zij met hen viert om
samen de gemeenschap van Christus te zijn.
Vandaar het belang dat de zieke als mens en
als volwaardig lid van de gemeenschap deel
kan hebben aan de eucharistieviering van die
gemeenschap. Voor vele zieke, bejaarde,
minder mobiele mensen is het niet mogelijk
deel te nemen aan de eucharistie. Maar als
deze mensen niet zelf bij de viering aanwezig
kunnen zijn, is het de zorg van de
gemeenschap dat deze mensen thuis de
communie kunnen ontvangen.

De communie brengen bij een zieke thuis
is met Jezus op bezoek komen, is brood
brengen voor onderweg.

Wie de ziekencommunie brengt, brengt de
communie in naam van de
parochiegemeenschap. De communiedrager
draagt “ons Heer” of het “Lichaam van
Christus”, een heilig teken dat de Heer zelf
heeft achtergelaten aan zijn kerk, de kerk die
we allen samen vormen.

EEN OPROEP

We lanceren hierbij een oproep voor
communiedragers om bij zieke,
bejaarde, minder mobiele mensen in
onze verschillende kerkplekken en in onze
rusthuizen de H. Communie te brengen.

We zoeken mensen die bereid zijn om vanuit
de eucharistieviering de communie uit te
reiken bij deze mensen. Het is belangrijk dat
de band met de eucharistie op zondag
wordt gemaakt, door na de viering of
tenminste de dag erna (maandag) geregeld
de Heilige Communie biddend uit te
reiken bij deze mensen.

Wie dit als een uitnodiging van
dienstbaarheid wil zien, is van harte
uitgenodigd om eens te komen luisteren
op een samenkomst voor
communiedragers op dinsdag 19 maart
2024 om 19.30 u in het Dekenaal
Centrum, Zavel 15, Zottegem.



@oordform@

I. Ik heb interesse en wil graag meewerken om
de H. Communie bij

zieken/bejaarden te brengen:

2. Ik kom naar de bijeenkomst waar meer uitleg
en tips omtrent het brengen van de H.
Communie aan zieken/bejaarden zal gegeven

worden.

3. Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens
gebruikt worden om het verder organiseren

van dit initiatief mogelijk te maken.

DATUM HANDTEKENING

Indien je wilt meewerken aan dit diaconaal
initiatief kan je je kenbaar maken door het
antwoordformulier in te vullen en aan ons
terug te bezorgen:

O O O O

O O

Je kan het persoonlijk overhandigen aan
een van de priesters of diakens, of aan
iemand van de WG Ziekencommunie:

Patrick Persoons

Hans Van de Casteele

Ingrid Van Herzele

Marc Van Iseghem

Je kan het opsturen naar of in de bus van
onze secretariaten steken:

Zavel 15 9620 Zottegem

Kerkstraat 16 9550 Herzele

Je kan een mail sturen naar:
secretariaat@dekenaatzottegem.be
Livinusparochie@dekenaatzottegem.be

Rooms Katholieke Kerk
Parochie Petrus & Paulus Zottegem

Parochie H. Livinus Herzele/St-Lievens-Houtem
www.parochieherzelehoutem.be
www.parochiezottegem.be

V.u. E.H. Emmanuel Vidts, pastoor-deken
Kasteelstraat 18 9620 Zottegem

Gsm 0476 42 22 71
em.vidts@dekenaatzottegem.be
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