
Info en inschrijvingen:
 

Inschrijven gebeurt bij voorkeur via mail
naar sanitas@vicabru.be
Telefonisch kan van maandag tot
donderdag van 9u tot 16u op het nummer 
 02 533 29 30

Betaling via overschrijving op rekening van
"AMB" (Aartsbisdom Mechelen Brussel)
BE48 0019 5127 4127. De betaling bevestigt
de inschrijving.
Het voorkeurstarief geldt voor allen die op
één of andere manier actief zijn binnen de
Brusselse (gezondheids)pastoraal.

Plaats: Alle vormingen gaan door in de
lokalen van het Vicariaat Brussel,
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel.

De vormingen van 18 januari en 13 april 2024
worden in het Frans gegeven, met een
simultane vertaling naar het Nederlands .

De vorming van 22 april 2024 gebeurt in
samenwerking met Samana en Present.

VORMINGSAANBOD
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PUT KRACHT U IT  JEZELFMIRAKELS EN GEBED DE COMMUNIE DRAGEN

Werken aan de voorstellingen
die we van God hebben vanuit
verschillende benaderingen en
gevoeligheden.
Werken aan de begrippen
mirakel en gebed: bijbelse
benaderingen en verschillende
mogelijke interpretaties.

Donderdag 18 januari 2024
van 9u30 tot 16u30

TWEETALIG
 

Doelstellingen:

Methodes: Interactief werk:
presentaties, uitwisseling en analyse
van beleefde situaties, tijd voor
vragen en antwoorden.

Sprekers: het team van de dienst
Gezondheidspastoraal en externe
sprekers

Prijs: 20€ (voorkeurstarief)
60€ (normaal tarief)

Inschrijven vóór 14 januari 2024

Het begrip Eucharistie
verdiepen.
Weten om welke redenen, hoe
en in wiens naam men de
communie draagt.
De eigen praktijk in vraag stellen
in het licht van de
aanbevelingen van de Kerk.
De deelnemers de gelegenheid
geven om met hun vragen aan
het werk te gaan

Zaterdag 13 april 2024
van 9u30 tot 12u30

TWEETALIG
 

Doelstellingen:

Methodes: Interactief werk:
presentaties, tijd voor vragen en
antwoorden.

De groep is beperkt tot 18 personen.
Elke deelnemer krijgt een didactisch
boekje aangeboden. Extra
exemplaren zullen beschikbaar zijn
tegen een kostprijs van € 3,5.

Sprekers: het team van de dienst
Gezondheidspastoraal
Prijs: 10€

Inschrijven vóór 7 april 2024

Maandag 22 april 2024
van 13u30 tot 16u30

 
 

Uit een lege beker kan je niet
gieten: je energie is niet eindeloos
en onuitputtelijk. Je kan (als
vrijwilliger) pas voor iemand zorgen
als je ook goed voor jezelf zorgt.
Maar hoe laad jij op? Hoe ga je op
zoek naar krachtbronnen waaruit je
energie kan putten? En hoe kunnen
we deze bronnen integreren in ons
leven en dieper doen stromen? 

Aan de hand van de visie van
Dürckheim gaan we op zoek naar
manieren om concreet aan
verdieping te werken in ons leven.
We oefenen met filmfragmenten en
delen onze inzichten.
Om 16u30 sluiten we af met een
moment van uitwisseling en
gezelligheid vergezeld door koffie
en taart. Wedden dat je vol energie
deze vorming verlaat? 

Spreker: Katrien Cornette
Prijs: vrije bijdrage

Inschrijven vóór 14 april 2024


