
Vredesboodschap voor Oekraïne  .
 

Graag zou ik aan de wereld tonen,dat ze eens zouden
stoppen met de mensen en de planeet te willen
vernietigen.
Ik ben kunstschilderes en heb een eigen ontwerp met
allerlei kleine kinderen in olieverf geschilderd ,het werk
is 2 meter op 3 meter.
Ik zou graag willen dat de mensen kunnen beseffen
wat mijn gevoelens zijn tov zoveel miserie en leed.
Beseffen deze volwassenen niet waar ze mee bezig
zijn. ?
Voelen ze geen vroeging ? 
 



Hoe kunnen ze met een gerust
geweten,gevoelloos en zonder vroeging
nog leven ?
Ik heb als titel van het werk,
De Vredesboodschap.
Met als mededeling, 
Stop het geweld,
Heb vrede en begrip voor elkaar..in dit
vreselijk en verschrikkelijk oorlogsjaar. 



Mijn naam is Marleen Mols ,
uit Arendonk.
Ik blijf hopen dat mijn werk bij meedogenloze
mensen kan aanslaan en tot vredelievende
gedachten kan brengen .

Een kleine foto van het werk,
De aarde wordt door twee verweerde handen
gedragen met kinderen van alle rassen uit onze
wereld.Het blanke kind is de kunstenares zelf
als kind. Hopelijk kan ik bijdragen dat de
mensenmassa tot besef komt wat ze de planeet en
vele mensen willen aandoen,

Een liefdevolle groet,
Marleen Mols. 




