
Het evangelie ‘lezen’ via  

VOORBEELDEN…  BIJBELSE GELOOFSGETUIGEN  

NIKODEMUS  
Nikodemus, in de nacht kwam hij bij 

Jezus en sprak tot Hem:  

‘Rabbi, we weten dat Gij van Godswege 

gekomen zijt’.  

Nikodemus is een mens met een hoge 

positie, een overste der Joden, een 

Schriftgeleerde, hij hoort bij de partij van de Farizeeën. Farizeeën 

hebben oog voor de waarde van de traditie. Ze kennen het belang 

van normen en waarden als dragers van de samenleving. Ze zetten 

zich in voor God, voor zijn heilige wet.  

Ze zetten zich ervoor in en raken er in gevangen, verstrikt. 
 

Zo zien we Nikodemus: een mens met een verantwoordelijke baan, 

met een groot plichtsbesef, met veel gevoel voor de tijd waarin hij 

leeft. Gebonden ook aan wat de mensen denken en doen. 
 

“Nikodemus,  waar is je spontaniteit gebleven, je creativiteit, je 

gevoeligheid? Waar is je inlevingsvermogen, je los zijn van jezelf? 

Nikodemus, je voelt je bedreigd.” 
 

Nikodemus zit vast, gevangen. In de nacht komt hij bij Jezus, een 

mens zoekend naar een uitweg. “Rabbi”, zegt hij tegen Jezus, “wij 

weten dat u van Godswege gekomen bent”. Hij zegt dus: “U bent van 

God”. Dat is zijn eerbied. 

Maar achter deze constatering zit zijn eigenlijke vraag. Hij bedoelt 

eigenlijk: “Wie bent U toch? Ik wil het zo graag weten.” 
 

Hij heeft in Jezus iets gezien: het geheim wat leven is, de kracht van 

leven, de vrijheid voor Gods aangezicht. Licht in de duistere wereld 



met zijn vele vragen. 
 


