
De vrucht van de Geest 
 
De vrucht van de Geest is een term die de 

apostel Paulus gebruikt om negen zichtbare 

eigenschappen van een echt christelijk leven 

samen te vatten: liefde, vreugde en vrede, 

geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is wat 

er voortkomt uit je leven als je bij Jezus hoort, 

als je Hem kent, als Hij je leven mag 

veranderen.  

 

Het aardige van een vrucht is: die is er niet in 

1 keer, die moet groeien, hij ontstaat  -een 

bloemknop zo broos bij vorstkoude- en deze 

gaat openbloeien en er ontstaat de aanzet 

van een vrucht; 

deze wordt steeds groter, steeds voller, 

steeds rijper. Tenminste toch als alles 

‘normaal en goed’ verloopt. 

 

Vaak horen we mensen spreken over ‘de 

vruchten van de geest’, in plaats van ‘de 

vrucht van de Geest’. Er staat, ook in de 
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grondtaal van de Bijbel, ’De vrucht van de 

Geest’ en niet ‘de vruchten van de Geest’. 

 

We hebben nu een sinaasappel in onze 

hand. Deze sinaasappel is één vrucht. En die 

ene vrucht bestaat uit verschillende partjes. 

We weten niet of er het negen zijn zoals de 

eigenschappen van een christelijk leven. En 

die partjes zijn allemaal afzonderlijk te eten 

natuurlijk. 

 

Maar wat die éne vrucht van de Geest 

betreft… Je kunt niet zeggen: “die 

eigenschap vrede, of de andere 

eigenschap goedheid  dat lukt me aardig, of 

die eigenschap vriendelijkheid dat lukt me 

eigenlijk super goed maar zelfbeheersing 

bv.: dat is niet mijn ding, zo zit ik niet in 

elkaar”. 

 

Zo lukt het niet bij die éne vrucht van de 

Geest. Je moet de negen zichtbare 

eigenschappen  

van een christelijk leven samen bekijken. 

God bekijkt ze niet alle negen afzonderlijk. 

Het is de negen samen. 
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Hoeveel mensen gooien een sinaasappel 

niet weg omdat er één partje verrot is. Ze 

willen deze niet meer eten. En inderdaad, als 

je lang genoeg wacht, dan verrot dat ene 

partje ook de andere… Zo is het ook met de 

vrucht van de Geest van God. Als iemand 

veel geloof geeft, veel liefde, maar elke keer 

weer uit z’n plaat gaat, door het dak vliegt, 

agressief wordt op bepaalde momenten -zijn 

zelfbeheersing verliest- dan beïnvloed dat 

die andere eigenschappen van de vrucht 

van de Geest. 

 

Eén eigenschap niet in orde brengt 

onherstelbare schade aan de vrucht. En dus 

komt het er op aan: 

te weten waar we sterk in zijn bij die negen 

partjes van die ene vrucht van de Geest, en 

ook waar er nog groeimarge zit.  

 

Bidt nu samen het gebed op de voorpagina 

van het deelnemersboekje. 
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Kom Heer, 

geef mij de vrucht van de Geest: 

en laat de negen zichtbare eigenschappen 

van een echt christelijk leven 

liefde, 

vreugde en vrede, 

geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, 

zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing 

in ons, in mij openbloeien en groeien. 
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