
“WAT ALS...”   

De fototentoonstelling naar aanleiding van het 
10 jarig bestaan van Het Lichtpunt – Balen  geeft 
een kijk op het leven van mensen die ervaring 
hebben met armoede. 

We verzamelden uitspraken,  die mensen nauw aan het hart liggen. Hobbyfotograaf Carla 
Broux maakte foto's die bij deze gezegden passen.  

 

Verschillende aspecten komen aan bod: zoals eenzaamheid, financiële- en 
gezondheidsproblemen. Maar ook de kracht en het doorzettingsvermogen van mensen 
worden mooi in beeld gezet. 

Aan de hand van deze tentoonstelling gaan we in de werkwinkel aan de slag.  

 


