Basiliekfeest 2026 (2)

Welkom door de rector

Aan ieder van u hartelijk welkom bij de feestelijke, al zevende
herdenking van de verheffing van onze Sint-Hermesbasiliek door
wijlen paus Franciscus. Met eerbied begroeten wij kardinaal Jozef De
Kesel. Hij zal ons voorgaan in deze dankviering. Mgr. Van Looy,
verhinderd door de predikatie van een retraite, laat zich
verontschuldigen, maar droeg ons uitdrukkelijk op u allen genegen
te groeten en ons te feliciteren op dit eerste Hermesfeest van dit
jaar.

Eminentie, dank om uw aanwezigheid en biddend voorgaan. Uw
komst is voor ons andermaal een hoogkerkelijke erkenning van onze
grote, meer dan duizend jaar jonge Hermestraditie. De vroege
martelaar Hermes waarvan de relieken hier verblijven sinds 860, is
voor Ronse tot vandaag een constante, levendige bindfiguur die ons
aanzet tot een verbonden leven, een samen op weg gaan, in het
licht van Jezus’ evangelie.

Om onze dank te betuigen aan de bisschop van Rome kozen we voor
het feest van de Cathedra van Petrus op 22 februari om jaarlijks de
gave van de basilicale erkenning te gedenken. De apostel Petrus is
trouwens de eerste patroonheilige van onze stad geweest.

Dit jaar valt het ‘basiliekfeest’ op de eerste zondag van de vasten.
Mocht deze viering ons hart raken zodat we de kenspreuk van onze
basiliek in praktijk brengen: ‘Moge het getuigenis voor het evangelie
hier doorgaan’ of met de leuze van onze dragers: ‘gedragen, dragen
wij’. Gedragen door Gods liefde en het geloofsgetuigenis van Sint-
Hermes, willen we elkaar dragen en verdragend in het leven staan.



