
 

Welkom: “Serge Berten - Pelgrim van Hoop” 

Goede middag allemaal, 

Zoals velen onder u wel weten is er om de 25 jaar  

in de Kerk een Jubeljaar uitgeroepen door de Paus. 

Dit dus ook voor 2025 en het kreeg het thema mee: 

“Pelgrims van Hoop”.  

Een oproep aan alle gedoopten  

en alle gelovigen om daarvoor te gaan…  

Wees een “Pelgrim van Hoop” in het leven,  

op het werk en gewoon als mens tussen de mensen. 

Bij mij kwam de idee om in het Jubeljaar  

binnen de dienst Missiepastoraal 4 Pelgrims van Hoop  

extra in de kijker te zetten.  

Dit idee werd gesteund door de stuurgroep Missiepastoraal. 

We kozen hen, uit een groot aantal mannen en vrouwen, 

die meer dan een steen hebben verlegd in de rivier. 

Het bisdom Brugge kende en kent vele missionarissen  

die we “Pelgrim van hoop” kunnen noemen. 

Allen waren het/zijn het pioniers  

in hun werken en leven voor anderen. 

Daarvoor zijn de meesten vertrokken naar verre,  

andere oorden om daar het beste van zichzelf te geven. 

We kozen ervoor om in elk seizoen één extra te belichten  

en telkens met een plaatselijke groep mensen  

een programma uit te werken die de pelgrim beter laat kennen.  

* Winter: Don Bosco in Oostende 

In de winter gingen we naar Oostende waar  

de fig. van Don Bosco werd opgelicht door de paters Salesianen 

* Lente: Pater Constant Lievens in Moorslede 

In de lente kwamen we in Moorslede voor Pater Constant Lievens 

* Zomer: Pater Serge Berten in Menen 

Nu-vandaag in de zomer zijn we te gast in Menen  

voor Scheutist Serge Berten 



 

* Herfst: Zuster Marie-Louise De Meester in Roeselare 

Straks in de Herfst gaan we naar Roeselare waar  

Zr. Marie-Louise De Meester haar roots heeft. 

Telkens wordt verleden en heden met elkaar verbonden  

en is het ook meteen duidelijk dat het verleden  

het heden kan inspireren en het gedachtegoed  

van deze Pelgrims kan doorwerken tot op vandaag. 

Vandaag zijn we hier in Menen om 

Serge Berten beter te leren kennen. 

Wij zien hem als “Pelgrim van Hoop” omwille van  

zijn totale inzet voor de verdrukten in Guatemala. 

 

Zijn leven en werk was/is zeer belangrijk  

en wordt niet vergeten,  

niet door zijn mensen ginds en ook niet hier. 

Dat zullen we straks merken. 

 

Ik ben het SergeBertenComité heel dankbaar  

dat zij op mijn vraag destijds zijn ingegaan. 

Ik kwam met mijn vraag, ik was misschien wel de aanzet,  

het vonkje om er iets groots van te maken, 

maar zij hebben er werk van gemaakt  

om een mooi programma met inhoud uit te werken. 

Een programma waarbij we met zijn allen  

de figuur van “Serge” nog beter  

zullen leren kennen en begrijpen. 

Zo kan hij voor ons allen  

een Pelgrim van Hoop zijn! 

 

Wij luisteren dan ook graag naar Guido Deschrijver  

die Serge dicht bij zal brengen in zijn voorstelling/referaat. 

Guido aan u graag het woord. 


