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Beste medeparochianen, goede vrienden van onze Ere-Vicaris-Generaal, Paul Van 
Paepegem. 
 
In naam van de kerkfabriek stel ik er prijs op, U allen van harte welkom te heten op deze 
heuglijke viering. 
Wat we vandaag meemaken, is geen alledaagse gebeurtenis, maar wel de viering van een 
diamanten priesterjubileum! 
Inderdaad, op 5 april 1959 werd onze gevierde door Monseigneur Calewaert tot priester 
gewijd. 
En dit jaar zijn we 60 jaar verder! 
In de editie van Kerk en Leven van deze week lezen we een uitgebreid interview, 
afgenomen door de parochie-assistente van Gent-Oost, mevrouw Marijke De Vogeleer. 
Een retraite bij de jezuïeten in Drongen in het laatste jaar van zijn humaniora, heeft hem 
ertoe aangezet voor het seminarie te kiezen. 
Op het einde van deze viering zal de heer Luc De Grauwe - voorzitter van onze kerkfabriek 
- een uitgebreid woordje tot de gevierde en tot de aanwezigen richten. 
 
Ik zou u nu allen willen uitnodigen, om tijdens deze plechtige eucharistieviering speciaal 
tot Onze-Lieve-Heer te bidden, dat onze diamanten jubilaris nog tot in lengte van dagen 
gezond mag blijven, dat hij zich hier nog altijd mag ‘thuis’ voelen op deze Sint-
Amandusparochie. 
 
Beste vrienden, 
 
Graag willen wij ook de concelebranten van deze feestelijke viering verwelkomen: 
Pastoor-moderator van de parochie Gent-Oost, Johan Goedefroot 
Jaargenoot en ere-pastoor van de Sint-Eligiusparochie, Paul Gorré  
Willy Clement 

 


