
Witte Donderdag 2021 
 

“Je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan. Johannes 13, 15 

 
Federatie Tervuren, Sint-Katharina Duisburg, 1 april 2021 

 

Rode loper leggen – processiekruis versierd. 

De Eerste Communicanten (= EC) zitten vooraan  

2 EC dragen de altaardwaal, anderen zullen kaarsjes en bloemen brengen. Priester kijkt toe. 

Zodra het lied “Wij dekken de tafel” inzet, vertrekken de EC 
 

Lector  

Goede avond,.  

Om de serene sfeer van deze Witte Donderdag-viering te verzekeren,  

hebben we een paar praktische verzoeken: zoals je zal merken, begint deze Witte Donderdag-viering 

in feeststemming want met Kring 8 dekken we de tafel van de Heer.  

Wanneer zo dadelijk de bel luidt, gaan we staan en wordt het lied gezongen:  

“Wij willen samen vieren”.  
 

Kring 8 wacht achteraan met de liturgische voorwerpen. 

Zodra de priester uit de sacristie komt, zetten orgel en zangers in  
 

Zang   ZJ 545 “Wij willen samen vieren”  
 

Kruisteken en openingswoord  

Priester 

We beginnen deze viering met het teken dat alle christenen kennen, het kruisteken: in de naam van 

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.  

Beste mensen, lieve kinderen, vandaag is het een bijzondere dag. 

Met alle vrienden van Jezus over heel de wereld vieren we vanavond het feest van Witte Donderdag. 

Donderdag omdat het natuurlijk altijd op de donderdag vóór Pasen gevierd wordt,  

en Wit, omdat het de kleur is van een speciaal feest.  

Wij vieren immers dat Jezus voor het eerst de heilige eucharistie heeft gevierd  

met zijn beste vrienden, de apostelen: brood breken en wijn en delen.  
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Dit doen we tot op vandaag in iedere eucharistieviering. 

Zo wilde Jezus ons in tekens laten zien en voelen hoezeer God van ons houdt. 

Vandaag leert Jezus ons nog iets heel bijzonders:  

Hij, die de Zoon van God is, leert ons dat wij ons nederig moeten opstellen tegenover mekaar.  

Jezus doet dat door zijn apostelen de voeten te wassen, als een nederige dienaar.  

Ook dat herhalen we graag op elke Witte Donderdag,  

maar dit jaar kunnen we gebaar jammer genoeg niet stellen. 

De kinderen van Kring 8 uit de vier parochies van onze federatie,  

zullen in oktober voor de allereerste keer de heilige communie ontvangen.  

Hier zijn slechts enkele kinderen uit Duisburg, ze kijken er naar uit en willen vanavond,  

op dit bijzondere feest van Witte Donderdag, de tafel van Jezus dekken en versieren. 

Laten we samen dat mooie ‘Lied rond de Tafel’ zingen, want daar is Jezus weer. 

Zangers zetten onmiddellijk in. Onder het lied vertrekken de Eerste Communicanten in rijen van 2 

eerst met de altaardwaal, daarna ieder kind met bloem of kaars. 

 

  Wij dekken de tafel   

(koor & orgel: BLIJVEN HERHALEN TOT DE TAFEL HELEMAAL GEDEKT IS) 

Wij dekken de tafel met brood en met wijn 

maar laat uwe liefde ons voedsel zijn. 

 

Al wat wij bieden hebt Gij ons gegeven, 

uit uwe handen is alles ontstaan. 

Neem onze jeugd met ons hart en ons streven: 

kom in ons midden en zit bij ons aan. 

 

Zal onze gave naast kruis ook verbleken, 

maak dan ons offer ons harte benauwd: 

nooit zal ons iets van uw liefde ontbreken, 

steeds blijft Gij Vader en God van de trouw. 

 

Leiden de tochten langs donkere wegen, 

weer zult Gij wachten op ons langs de baan; 

wordt het dan avond, uw licht straalt ons tegen. 

Brood zult Gij breken: Gij blijft met ons gaan. 

Na het dekken van de tafel gaan alle EC naar hun plaats terug.  
 

Schuldbelijdenis    Priester 

Omdat wij het niet altijd even gemakkelijk hebben om de dingen met elkaar te delen en dat we Jezus 

zo onvoldoende volgen, vragen wij bij het begin van deze viering God en elkaar om vergeving. 
 

Lector  

“Ik ben het toch niet?” vroeg Judas 

terwijl hij Jezus in zijn hart al verraden had. 

Ook wij zijn wel eens huichelachtig en onoprecht. 

Voor die talrijke keren dat wij Jezus’ voetspoor niet volgden,  

bidden wij: Heer, ontferm U over ons. 

  Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est! (“Waar goedheid is en liefde, daar is God”) 
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Lector  

“Ik ken die man niet!” riep Petrus 

terwijl hij diezelfde dag nog had beweerd 

zijn leven voor Jezus te willen geven. 

Ook wij zijn niet altijd trouw en geloofwaardig. 

Voor die talrijke keren dat wij Jezus’ voetspoor niet volgden,  

bidden wij: Christus, ontferm U over ons. 

  Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est! 

 

Lector4 

“Aan het kruis met Hem!” schreeuwde het volk 

hoewel het Hem eerst als Koning had gehuldigd. 

Ook wij laten onze vrienden soms in de steek 

als ze ons het meest nodig hebben. 

Voor die talrijke keren dat wij Jezus’ voetspoor niet volgden,  

bidden wij: Heer, ontferm U over ons.  

  Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est! 

 

Priester  

Moge de barmhartige God die onze zwakheid kent, goed voor ons zijn, 

ons tekort aan consequent geloof vergeven, 

en ons begeleiden op de weg naar elkaar 

en naar volheid van leven in eeuwigheid. Amen. 

 

Openingsgebed Priester  

Goede God, dit is het uur waarop wij het Laatste Avondmaal gedenken. 

Met de dood voor ogen, heeft Hij ons zijn offer toevertrouwd tot aan het einde van de dagen. 

Laat ons uit dit grote teken de kracht putten tot een liefde zonder grenzen;  

bewerk onder ons het wonder van Pasen, het wonder van genezing en bevrijding,  

opdat ook wij die geest zouden uitstralen en uitdragen, vandaag en al onze dagen tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Eerste lezing           Exodus 12, 1-8.11-14    

Lector 

In die dagen sprak de Heer tot Mozes en Aäron in Egypte:  

“Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar.  

Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend:  

Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam.  

Als een familie te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, 

samen doen met hun naaste buren.  

Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust.  

Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en éénjarig.  

U kunt er een schaap of een geit voor nemen.  

U moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand.  

Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. 

Vervolgens moet u wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten  

en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt.  

In diezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden.  

Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden.  
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En dit is de wijze waarop u het lam moet eten:  

uw lendenen omgord, sandalen aan uw voeten en uw staf in de hand.  

Haastig moet u het eten want het is Pasen voor de Heer.  

Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte,  

zowel mensen als dieren zal Ik slaan. Aan alle goden van, Egypte zal ik het vonnis voltrekken. 

£Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat u daar woont.  

Als Ik het bloed aan uw huizen zie zal Ik u voorbijgaan.  

De vernietigende plaag zal u niet treffen als Ik Egypte sla.  

Deze dag moet u tot een gedenkdag maken, u moet het vieren als een feest ter ere van de Heer.  

Van generatie op generatie moet u hem als een eeuwig voorschrift vieren.” 
 

Lied ZJ 539 “Dit lied gaat over Jezus”. 

Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden,  

het dorp waar Hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth.  

Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld. 

Hij was een Zoon der mensen, geboren en getogen uit arme joodse ouders, een twijg uit Davids 

stam, een kind van de belofte, een Zoon van Abraham. 

Hij was een jaar of dertig, toen Hij van zich deed horen;  

de mensen schoolden samen als vissen om Hem heen.  

Zijn moeder en zijn broeders begrepen niets van Hem. 

De tijd is vol, bekeert u en weest het zout der aarde;  

weest voor elkaar barmhartig, zoals mijn Vader is op zoek in deze wereld naar wat verloren is. 

Zijt gij niet voor uw kind’ren zo goed als Gij maar zijn kunt;  

geeft gij een ander stenen, wanneer hij vraagt om brood?  

Als wij gewone mensen – hoeveel te meer dan God. 
 

Evangelie  Johannes 13, 1 -15  Hij gaf een bewijs van zijn liefde” 

Priester  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

Het paasfeest was ophanden. Jezus wist dat zijn uur gekomen was:  

nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan.  

Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden,  

maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste.  

Het gebeurde tijdens een maaltijd.  

De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet Hem over te leveren:  

Judas, de zoon van Simon Iskariot. 

Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven  

en dat Hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op,  

legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel.  

Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen.  

Hij droogde ze af met de schort om zijn middel.  

Zo kwam Hij bij Simon Petrus ‘Heer,' zei deze, `gaat U mij de voeten wassen?'  

Jezus gaf hem ten antwoord: `Wat Ik doe, daar heb je nu geen begrip van; later zul je het begrijpen.' 

Petrus hield vol: `Nooit in der eeuwigheid zult U mij de voeten wassen!'  

Maar Jezus zei: `Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij.'  

`Heer,' zei Simon Petrus toen, `dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.' 

Maar Jezus antwoordde: `Wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd;  

buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen.  

Zo zijn ook jullie gezuiverd - hoewel niet allemaal.'  
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Hij wist namelijk wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij: `Jullie zijn niet allemaal gezuiverd.'  

Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken,  

nam Hij weer aan tafel plaats en zei: `Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?  

Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht,  

want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen,  

dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen.  

Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan. 

 

Lied 539 “Dit lied gaat over Jezus” 

Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden,  

het dorp waar Hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth.  

Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld. 

Zijt gij niet voor uw kind’ren zo goed als Gij maar zijn kunt;  

geeft gij een ander stenen, wanneer hij vraagt om brood?  

Als wij gewone mensen – hoeveel te meer dan God. 

 

Homilie Priester  

 

Gebed over de gaven 

Priester  

Heer onze God, brood en wijn, gebroken en gedeeld:  

teken dat Jezus’ uur gekomen is. 

Geef dat de liefde en dienstbaarheid van uw Zoon onder ons levend blijft  

nu wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan.  

Dit vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Groot Dankgebed  
 

De Heer zij met u 

En met uw geest. 
 

Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Heilige Vader, Gij zijt vol liefde en eeuwig duurt uw trouw. 

U zullen wij altijd en overal loven met een dankbaar hart. 
 

Wij danken U voor het grote teken dat Jezus, 

Uw Zoon ons gegeven heeft op die avond: Zijn Lichaam en Zijn Bloed. 

En door de voetwassing heeft Hij ons getoond  

hoe wij U moeten navolgen, in dienstbaarheid.  
 

Daarom willen wij U vandaag heel speciaal hulde brengen 

met allen die in U geloven, 

en zolang wij Uw lof kunnen bezingen, getuigen wij vol vreugde: 
 

 “Heilig, heilig” (Philippeth) 

Goede Vader, bijzonder danken we U voor Jezus, Uw Zoon.  

Hij kwam zieken en melaatsen genezen, en Hij liet kinderen bij zich komen.  
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Waar Hij voorbijgaat komt er vreugde.  

Hij bracht het goede nieuws dat Gij, God, Onze Vader zijt,  

dat alle mensen Uw kinderen zijn 
  

Waar Hij spreekt worden alle mensen broeders.  

Hij heeft zijn vrienden uitgenodigd aan tafel  

om levend brood voor hen te zijn, en hen nabij te blijven. 

Waar Hij maaltijd houdt weten we Hem nabij. 
 

God, onze Vader, wij vragen U:  

zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest;  

dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  

Hij had de zijnen in de wereld bemind;  

nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,  

heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God,  

onze barmhartige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken 

en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

“Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.” 
 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen,  

Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; 

dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 

God en Vader,  

wij gedenken dankbaar alles wat Jezus voor ons deed.  

Hij heeft voor ons geleefd, Hij ging voor ons dood aan het kruis,  

maar Gij, Vader, hebt Hem uit de dood gered  

en nu leeft Hij midden onder ons.  
 

Hij gaf zich helemaal aan U en aan de mensen.  

Ook wij, Vader, willen U zeggen dat wij willen leven zoals Jezus dat heeft voorgedaan.  

Wij vragen U, geef dat Zijn Geest in ons mag wonen.  

Dan doen wij steeds wat Gij van ons verlangt,  

dan delen wij broederlijk en zusterlijk met elkander  

dan vergeven wij elkaar wanneer iemand ons pijn deed.  
 

Zend zijn Geest over heel uw kerk,  

over de paus en bisschoppen, allen die in uw kerk willen werken,  

catechisten en pastoraal werkenden, zoveel mensen van goede wil, 

jong en oud die uw Rijk willen laten komen. 
 

Zo leeft de Geest van Jezus onder ons en worden wij allen broers en zussen van mekaar.  

Zo zal er altijd licht en vreugde zijn in Jezus’ naam. 
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,  

Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Priester nodigt alle kinderen uit rond het altaar voor het Onze Vader  

 

Onze Vader (gesproken)  

 

Vredeswens 

Heer Jezus, maak van ons vernieuwde mensen,  

liefde- en lichtdragers in de duisternis, bruggenbouwers,  

mensen die hun leven durven delen 

met allen die zussen en broers zijn van dezelfde Vader. 

Her Jezus, schenk uw Geest dan zal er vrede heersen, 

de vrede die Gij voor ons hebt gedroomd 

nu en door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij die vrede van harte aan elkaar door. 

 

Lam Gods (gezegd) 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer… 

 

Gebed om de geestelijke communie 

Priester:  

Nu we niet fysiek kunnen deelnemen aan de eucharistie,  

zoeken we woorden om Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen.  

Laten we samen het gebed bidden dat op jullie scherm verschijnt. 
 

Lector:  

Heer Jezus, Ik dank U voor uw Woord van Leven 

waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, 

maar dat is nu niet mogelijk. 

Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen  

om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. Amen. 

  

Communie Priester geeft communie,. 

 ZJ 779  “Ik ben de wijnstok” 

Tijdens de communie 

Lector steekt kooltjes aan en schept wierook op. 

 

Na de communie 

Priester brengt de ciborie naar het Katharina-altaar. 

plaatst hostie in de monstrans (op het altaar) 

 



  
Witte Donderdag – 1 april 2021, Sint-Katharina Duisburg  -  8 

Gloria wordt gezongen 

Tijdens het Gloria luiden de klokken (zo lang het zingen duurt, +/- 2 minuten).  

Na het zingen van het Gloria zwijgen de klokken en het orgel tot de paasnacht.  

Orgel en zangers zetten het  ZJ38  “Gloria” (Philippeth) in. 

Priester knielt voor het altaar en bewierookt het Allerheiligste.  

 

De lichten in de kerk worden gedempt na het loflied. 

Priester neemt de monstrans van het altaar. Elk kind neemt een bloemstukje, kaarsje, de 2 laatsten 

de altaardwaal (altaar helemaal vrijmaken).  

 

780 “U Heer zij lof gebracht” (koor en volk - geen orgel) 

U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere, 

wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, komt U eren. 

Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 

wil U, zijn oorsprong, vereren. 

 

Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,  

wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren  

zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 

Heilig is God in den Hoge. 

 

Men zingt (totdat het Allerheiligste is neergezet) 

Priester  bewierookt  de monstrans op het zij-altaar 

 

Lezing 

Lector 1 Mattheüs 26, 36   

Jezus ging met apostelen naar een plek die Getsemane genoemd wordt.  

“Blijf hier, en blijf wakker met Mij”, zei Hij. Hij ging een eindje verder,  

wierp zich voorover en bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is,  

laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan.  

Maar niet zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.” 

Gebedsstilte . 

 

 

Voorbeden 

Pater Jan  

Op de avond van zijn lijden heeft Jezus gebeden voor zijn leerlingen  

en voor allen die Hem toebehoren.  

Deze avond willen wij met onze beden aansluiten bij zijn gebed.  

 

Lector  

Voor allen die zich inzetten voor Broederlijk Delen en rechtvaardigheid  

en voor hen verantwoordelijkheid dragen in de samenleving: 

dat zij zich inzetten opdat er dagelijks brood is 

voor alle mensen op deze aarde. Laten we bidden. 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. (gesproken) 
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Lector  

Voor ouders, leerkrachten en catecheseverantwoordelijken: 

dat zij allen die hun zijn toevertrouwd, liefdevol leiding geven.  

Voor onze kinderen die later dit jaar voor het eerst het Lichaam van Christus zullen ontvangen: 

dat zij in ieder van ons een inspirerende Vriend van Jezus mogen ontdekken. Laten we bidden. 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer  

 

Lector 

Voor wie door ziekte, werkloosheid of rouw beproefd zijn: 

dat zij verbondenheid mogen proeven die moed tot leven geeft, ook in duistere tijden.  

Laten we bidden. 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Lector  

voor allen die hunkeren naar het deelnemen aan de eucharistie, 

voor die mensen die steun en versterking zoeken: 

dat zij in dit sacrament Jezus mogen ontmoeten 

en mogen ervaren wat Zijn liefde vermag. Laten we bidden. 

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer  

 

Pater Jan  

Als we de hoop die we hier verwoorden dag na dag een beetje meer verwezenlijken,  

weten we U nabij, God, als een blijvende zegen, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Lezing 

Lector 1 Mattheüs 26, 40-46    
  

Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap, en Hij zei tegen Petrus:  

“Konden jullie dan niet één uur wakker blijven met Mij? 

Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken.  

De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak.”  

En weer, voor de tweede maal, ging Hij bidden:  

“Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink,  

laat uw wil dan geschieden.”  

Toen Hij terugkwam, vond Hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar.  

Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de derde keer, met weer dezelfde woorden. 

Toen kwam Hij naar de leerlingen en zei tegen hen: “Slaap nu maar rustig verder.  

Nu is het uur nabij dat de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars.  

Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.” 
 

Priester gaat in stilte naar de sacristie. 

Geen afsluitende zegen. 
 

Paaswake uit Huldenberg voor de Pastorale Zone Druivenstreek: zaterdag 3 april, 

voor de federatie Tervuren vanuit de Sint-Pauluskerk, Vossem 

De Paasviering, zondag 4 april vanuit Hoeilaart.  


