
 

Het evangelie ‘lezen’ via DE MUZIEK 

‘De vreugde voert ons naar dit huis’  (ZJ 754) 

                                                                     (t.: S. de Vries / m.: W. Vogel) 

De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t Woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn Naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang, 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan, 
 

dit huis dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn,  

de pijler die dit alles schraagt,  

wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 

de hemel opengaat, 

waar Gij ons met Uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 
 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw Naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
 

Vervul ons met een nieuw verstaan  

van ’t Woord, waarin Gij spreekt  

en reik ons zelf als leeftocht aan  

het Brood, dat Gij ons breekt. 
 

Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht, 

die wie hier schuilen verder leidt, 

tot alles is volbracht. 

 

 


