
Het evangelie ‘lezen’ via EEN GEDICHT 
 

God heeft de wereld lief  
 

God heeft de wereld lief. 
Hij heeft haar zelf geschapen. 
En ook al dwaalt zij af 
en graaft ze haar eigen graf, 
haar herder zal niet slapen. 
 
God heeft de wereld lief. 
Hij heeft zijn zoon gegeven, 
zijn enige, aan haar, 
de liefde zonneklaar, 
de troost van ieders leven. 
 
God heeft de wereld lief, 
de blinden en de doven, 
de arme die hem vloekt, 
de rijke die hem zoekt. 
Ik moet eraan geloven. 
 
God heeft de wereld lief. 
Zijn zoon heeft het gezworen. 
Al wie met hart en hoofd 
in dat geheim gelooft 

  gaat nooit voor hem verloren. (naar Johannes 3, 16-18) 
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