
Het evangelie ‘lezen’ via EEN GEDICHT 
 
Gedaanteverandering 

Soms even, in een bliksemflits, 
staat onze nacht in brand 
en wordt een zalig vergezicht: 
daar ligt ons vaderland. 
 

En we zien Jezus, niet aan een kruis, 
maar verheerlijkt in zijn rijk, 
met de genoten van zijn huis 
gelukkig, Godgelijk. 
 

Zo zal het zijn, in wit en goud, 
en alles, alles goed, 
en Gods geheim aan ons ontvouwd 
in volle overvloed. 
 

Zo zou het zijn: een oud verhaal 
wordt onze droom, we slaan 
een tent op als een voorportaal 
en wonen daar voortaan. 
 

Maar wij ontwaken en we zien, 
ontdaan: de dag is daar, 
de hemel was een mooi misschien 
en lijkt al niet meer waar. 
 

O Heer, waar bent u heen, waar is 
de stem die tot ons sprak, 
het licht als onze lafenis, 
het veilig onderdak? (Naar Michel van der Plas) 

 


