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ZEGENING VAN EEN WONING 
 
 
 
 
1. Opening 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest (kruisteken). 
 
God, de Gezegende, wil een zegen zijn voor mensen. 
Vandaag zijn wij hier samen om Gods zegen te vragen over deze woning  
en over de mensen die hier wonen. 
We willen God vragen 
dat zij in liefde mogen samenleven, 
dat zij in deze woning ‘thuis’ mogen komen.  
 
 
2. Lezing van Gods Woord (GEDENKEN) 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
God wil zijn waar mensen zijn. Hij gaat naar hen toe. Hij zoekt hen op. Laten we luisteren 
naar het verhaal van Gods bezoek aan Abraham. 
 
Gen. 18, 1-8     De Heer op bezoek bij Abraham 
 
Priester, diaken of gebedsleider: Zo spreekt de Heer. 
Samen:    Wij danken God. 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
De Heer is welkom bij Abraham.  
Ook wij willen God welkom heten in dit huis.  
Ook in deze woning willen wij tijd en plaats maken voor God.  
 
 
3. Dank- en smeekgebed (DANKEN EN SMEKEN) 
 
Samen:  
 
God van Leven en Licht, tot U richten wij ons in gedachten en gebeden. 
 
Wij loven en danken U, Vader, 
omdat Gij ons de mogelijkheden hebt gegeven om dit huis te bewonen. 
 
Wij loven en danken U, Zoon van God en onze broeder, omdat Gij hebt gezegd:  
“Waar twee of drie in mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden”. 

 
Wij loven en danken U, Geest van God, die woont in het hart van mensen 
en het maakt tot uw huis. 

 
Wij bidden U: 
 



Interdiocesane commissie voor liturgie 

kom in ons midden, 
vul dit huis met uw aanwezigheid 
en wees metgezel en vriend 
van allen die hier wonen.  
Zegen hun ingaan en uitgaan 
en sta hen bij in hun werken en rusten. 
Geloofd zijt Gij, Gezegende van de Vader,  
Jezus Christus, onze Heer. 
Amen.  
 
 
4. Zegengebed (ZEGENEN) 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
God van Leven en van Liefde,  
wij vragen uw zegen over dit huis. 

 
Zegen het dak boven deze woning, 
dat het beschutting geeft en dat het een veilig onderkomen is voor wie er leven, 
dat uw Geest, die mensen inspireert en beweegt, hier mag waaien, 
dat wie hier te gast is of op bezoek komt, zich thuis mag voelen. 

 
Samen: God van Leven en van Liefde, wij vragen uw zegen over deze woning. 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
Zegen de muren van dit huis, 
dat ze stevig zijn, dat ze veiligheid geven en geborgenheid aan wie er leven, 
dat zij transparant zijn en helder,  
dat zij licht en warmte kunnen ontvangen en doorgeven. 
 
Samen: God van Leven en van Liefde, wij vragen uw zegen over deze woning. 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
Zegen de kamers van dit huis, 
dat ze ruimten zijn om in te ademen, te werken en te leven, 
dat ze plekken zijn om te genieten van rust en vrede, 
dat er een tafel is om te delen en dat er liefde wonen mag. 

 
Samen: God van Leven en van Liefde, wij vragen uw zegen over deze woning.  

 
Hierna kan de priester, diaken of gebedsleider het huis en de aanwezigen met gezegend 
water besprenkelen.  
 
 
5. Slot 
 
Priester, diaken of gebedsleider: 
 
Moge de Geest van God welkom zijn in ons hart, 
moge zijn Woord in ons wonen 
en ons bezielen om te leven in zijn naam.  
Amen.  
 
Priester, diaken of gebedsleider: Loven wij de Heer. 
Samen:    Wij danken God. 


