Zondag 9 mei 2021 - 6e Zondag van Pasen

De evangelielezing van vandaag is Johannes 15,9-17. Voor de jongste kinderen kan de
navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het
Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Vraag de kinderen met een open hart (en misschien ogen dicht) goed naar Jezus’ woorden te
luisteren; welk woord of welke zin raakt jouw hart?

Navertelling Johannes 15,9-17
Houd van elkaar!

Jezus zei tegen zijn leerlingen: “lk houd van jullie, net zoals de Vader van Mij houdt.
Volg mijn regels, want dan zal mijn liefde je de goede weg wijzen.

Ik heb zelf ook mijn Vaders regels altijd gevolgd.

En zijn liefde heeft Mij de goede weg gewezen.

Ik vertel jullie dit, omdat Ik wil dat jullie net zo blij worden als Ik ben. Ik wil dat jullie
gelukkig worden.

Ik geef jullie één regel, die de allerbelangrijkste is, en die is: ‘Houd van elkaar, zoals Ik
van jullie houd’.

Het meest kun je laten zien dat je van iemand houdt, doordat je, als het nodig, is zelfs
wil sterven voor je vrienden.

Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat lk aan jullie vraag. Ik zal jullie geen
dienaren meer noemen, want dienaren weten niet altijd wat hun baas doet. Ik noem
jullie mijn vrienden. Want aan jullie heb lk alles verteld wat de Vader aan Mij heeft
verteld.

Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar lk heb jullie uitgekozen.

Ga de wereld maar in en doe goede dingen. De Vader zal jullie alles geven wat jullie
nodig hebben, omdat jullie bij Mij horen.

Maar Ik wil wel, dat jullie altijd van elkaar zullen blijven houden.”

Verwerking

Gesprek met de kinderen

Het evangelie roept ons op om vanuit onze verbondenheid met Jezus, ook elkaar lief te
hebben. Het woord liefde wordt vaak gebruikt. Vraag de kinderen eens wat ‘liefde’ nu echt
betekent. Wie kan een voorbeeld bedenken?Van wie houden de kinderen? (Papa, mama,
de juf, een vriendje of vriendinnetje en broer of zus). Probeer door te praten over
‘houden van’ en ‘vriendschap’ een verschil tussen vriendschap en familie aan te geven.

Belangrijkste verschil: Je vrienden kies je zelf.
Weten de kinderen waarom ze bevriend zijn met hun vrienden?

Leg aan de kinderen uit dat Jezus zijn vrienden ook uitgekozen heeft. Hij hield ook van
zijn moeder en hield vast ook wel van nog meer familieleden, maar Hij koos zijn



vrienden zelf uit. Dit deed Hij omdat Hij iets zag in deze vrienden. Hij wist dat ze Hem
zouden steunen en de wereld een mooiere plek zouden maken.

Wat zien jullie? Wie zien jullie? Wat zou de kunstenaar met deze illustratie willen
duidelijk maken?

God de Vader omarmt Jezus. De vele hartjes verwijzen ernaar dat beide van elkaar
houden. Tussen hun omarming zit een kind/een mens, voor alle mensen die in de liefde
van God wonen. De duif verwijst naar de Heilige Geest.

Geef ieder kind twee hartjes om iets op te schrijven of te tekenen hoe zij hun liefde naar Jezus
kunnen laten zien en hoe zij liefde om zich heen kunnen verspreiden.

KNUTSELEN

Vriendschapsketting maken

Geef de kinderen een touw of koord en leg daarnaast een grote hoeveelheid grote
kralen op tafel. Vertel aan de kinderen dat Jezus niet zonder zijn vrienden kon, en
verbonden met hen wilde zijn. Daarom maken we vandaag een ketting.
Benodigdheden: grote kralen in allerlei kleuren en vormen, dun koord of touw, 80 cm

e Voor alle mensen van wie de kinderen
houden zoeken zij een speciale kraal uit. Zij proberen een kraal te vinden voor
iedereen waarmee ze zich verbonden voelen, iedereen van wie ze houden. Laat ze



bijvoorbeeld eerst nadenken over welke kleur bij die persoon past. Deze kraal rijgen ze
aan het koord, daarna leggen ze er een knoopje in. Vervolgens de volgende kraal,
gevolgd door een knoop, totdat alle kralen (=mensen van die je houdt) aan de ketting
zitten. U kunt ook zonder knoopjes de ketting laten rijgen, maar dan zijn veel meer
kralen (en een minder lang koord) nodig.

Vertel de kinderen dat zal ze zich alleen voelen ze de ketting om kunnen doen, dan
hebben ze alle mensen die ze lief vinden dicht bij zich.

Moederdag

Kaart

Het thema van deze zondag is gemakkelijk te verbinden met Moederdag. Wilt u er kort
aandacht aan besteden, laat de kinderen dan een mooie kaart versieren met
bijvoorbeeld onderstaand gedichtje erop.

Mama, ik vind je zo lief, zo lief!

Het staat allemaal in deze brief.

Het zit ook verpakt in dit cadeautje.
Op Moederdag klim ik op je schootje,
dan knuffel ik jou, ik knijp je haast fijn!
Dankjewel dat ik jouw kind mag zijn!

(Marjet de Jong, uit Pluk het jaar, kindergedichten voor alle seizoenen, Adveniat,
Baarn, 2018)



Lichtje

Met dit leuke lichtje kunnen moeders straks extra lang genieten van mooie lente- en
zomeravonden in de tuin. Je maakt deze Moederdag knutsel van een leeg glazen potje.
Daarop kun je bijvoorbeeld bloemetjes maken van vingerafdrukken waaraan je een
steeltje verft. En het handvat maak je door een ijzerdraadje om de hals van de pot heen
te binden met daaraan een draad met strijkkralen.

Gebed
Goede God,

Ik houd van mijn ouders,

ik houd van mijn familie,

ik houd van mijn vriendjes en vriendinnetjes.
Maar U God, U houdt van iedereen.

Voor mensen is dat niet altijd zo gemakkelijk.
Help mij om, ook als het moeilijk is,

van heel veel mensen te houden.

Dat vragen wij U in Naam van Jezus,

die zelf ons de liefde voorgeleefd heeft.

Amen



