Jaar A
Tijd door het jaar

Zevende zondag (19 februari 2023)

Lezingen: Lev 19,1-2.17-18; Ps 103 (102),1-2.3-4.9-10.12-13;

Volgende lezingen deze zondag: 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Toelichting bij de lezing

Het boek Leviticus maakt deel uit van de vijf boeken van de joodse wet; het is het derde boek van het Oude
Testament en het bevat veelal cultische bepalingen. Geinteresseerden die zich voornemen de bijbel door te
lezen van kaft tot kaft, lopen vaak vast in dit bijbelboek vol regelgeving, dat praktisch geen verhalende
teksten bevat.

Toch staan in Leviticus pareltjes van religieus inzicht. De voorgelezen tekst uit de ‘heiligheidswet’ is daar een
voorbeeld van. Het is de oproep tot heiligheid, die aan deze hoofdstukken uit Leviticus de naam gegeven
heeft.

Het uitgangspunt is de gulden regel: ‘Bemin uw naaste als uzelf’.

Volgens Leviticus is heiligheid geen moreel buitengewone begaafdheid, maar een toewijding aan God.
Daarbij wordt de heiligheid van God tot norm voor het dagelijkse leven van de gelovigen: ‘Wees heilig, want
Ik, de Heer uw God, ben heilig’.

In het evangelie wordt opnieuw gelezen uit de bergrede. Jezus’ aansporing klinkt als een echo van het Oude
Testament, wanneer Hij zegt: ‘Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’. De Heer schaft de
wet niet af, maar brengt haar tot haar wezenlijke kern: de heiligheid van God zelf.

Door het geloof krijgt het leven een geheel nieuwe diepte; de dimensie van Gods heiligheid en liefde komt
binnen in het menselijke bestaan.

Toelichting bij de Psalm

Psalm 103 is een boetepsalm. Het gebed heeft een plaats in de joodse liturgie van de grote verzoendag.
Opmerkelijk is dat de boete-elementen in deze tekst niet figureren in de context van een weeklacht, maar in
die van dankzegging om de vergeven schuld.

Het eerste deel betreft de dankbaarheid van een individuele gelovige, het vervolg gaat over het volk als
geheel.

Ter afsluiting van beide delen wordt de oorzaak van de verzoening genoemd: de barmhartigheid en liefde
van de God van het verbond.



