
Het evangelie ‘lezen’ via GEBED    
 

DE WEG 

Hoe wonderlijk is, God, de weg 

die Jij met ons wilt gaan. 

Wat Jij voor ons hebt vastgelegd 

trekt steeds weer ruimte aan. 
 

De horizon van ’t nieuwe land 

is het visioen van elke dag. 

De toekomst die jij voor ons plant, 

is mooier dan een oog ooit zag. 
 

Jij leidt ons over braakland weg 

naar waar niet langer de woestijn 

haar wetten stelt, maar haag en heg 

rond velden staan voor brood en wijn. 
 

En als wij door het duister gaan, 

ben Jij voor ons het leidend licht. 

Hoe wonderlijk is ons bestaan 

als Jij ons leven richt. 

 

(Piet Thomas – KLEIN GETIJDENBOEK) 

 

 


