
Begin schooljaar versieren de kinderen van het eerste en tweede leerjaar een afdruk

van hun handen. Hoopvol starten ze het nieuwe schooljaar en gaan ze samen op weg. Ze

willen elkaar helpen, samen spelen, samen leren en daarom vormen ze een ketting met

hun handen.

Na de herfstvakantie sluiten het derde en vierde leerjaar graag bij hen aan. November is

de maand bij uitstek om stil te staan bij hoop. Ook deze kinderen maken handafdrukken.

Ze vullen deze met hoopvolle woorden en boodschappen vol hoop.



Ook de peuters en kleuters van juf Nadine staan stil bij het thema ‘Pelgrims van hoop.’

Samen make ze een anker van hoop, vol symbolen die vertellen wat hoop, geloof en liefde

voor hen betekenen. 

Het anker gaat over in een kruis.

Het anker staat voor hoop – het houdt ons stevig vast, ook als het leven soms

stormachtig is. Het kruis herinnert ons eraan dat die hoop het fundament

van ons geloof is.

Aan het anker hangt een touw, het touw van het geloof.

Dat touw verbindt ons met God, die ons vasthoudt en mee op weg neemt

naar een veilige haven.

Het hart in ons kunstwerk staat voor de liefde – de kracht die in ons leeft en

ons helpt om er te zijn voor elkaar.

De voetstappen tonen dat we samen onderweg zijn, als pelgrims die met

verwachting en vertrouwen naar de toekomst kijken.

En dan is er nog het licht. Het licht laat zien dat er, zelfs in donkere tijden,

altijd hoop is. Het herinnert ons eraan dat er na elke winter weer een lente

komt – een nieuw begin vol kracht, warmte en leven.

Zo willen wij, samen met de kleuters, echte pelgrims van hoop zijn: mensen

die geloven, hopen en liefhebben, samen en in verbondenheid met God.



De kinderen van de leerlingenraad dragen ook graag hun steentje bij tijdens dit jubeljaar.

Zij willen onzichtbaar zieke mensen een hart onder de riem steken. Ze willen deze

mensen weer hoop brengen. Daarom organiseren ze een koekjesverkoop ten voordele

van De Warmste Week.

Het zesde leerjaar en de kleuters van de

Tortelboom zullen op 12 december soep

verkopen ten voordele van Welzijnszorg. Met

‘soep op de stoep’ vragen zij aandacht voor

mensen in armoede.



Bij het begin van de advent komen we met alle kleuters, leerlingen, leerkrachten en

directie samen rond het anker van hoop. De kinderen konden de voorbije maand

het anker bewonderen vanop de speelplaats en in de klas vertelden de

leerkrachten waarom het anker bij ons op school was.

Tijdens dit samenzijn staan we stil en steken we samen de eerste kaars van de

adventskrans aan. Enkele leerlingen lezen boodschappen van hoop voor. We

willen deze advent samen hoopvol op weg gaan, we willen samen uitkijken naar

de geboorte van Jezus. Elke klas hangt 4 rode kaarsen voor het raam. Daarrond

hangen de kinderen vlammetjes. In deze vlammetjes schreven ze eerst een

boodschap van hoop. 


