U kent ongetwijfeld het gevoel: Pasen is net voorbij en de dagen worden langer en warmer. Het is de
ideale periode om naar buiten te trekken, te wandelen, te fietsen, een terrasje te doen, ... Voor de vele
studenten is het echter de periode om juist naar binnen te trekken. In een koele kamer, tussen vele
stappels boeken bereidden ze zich voor op de komende examens.

Als kerkgemeenschap willen we hen dan ook helpen waar we kunnen. Daarom gooien we de deur
van onze kerk in wagenwijd open. Van __h tot __h zijn de studenten welkom
om te genieten van de sacrale stilte, de koelte en de focus die enkel een kerkgebouw kan bieden. Als
het studeren niet wil lukken, kunnen ze dan ook ter plaatse enkele kaarsjes branden en hopen op een
mirakel. Er zal wifi, koffie, worden voorzien.

Maar wij kunnen dit niet alleen. Daarom hebben we jouw hulp nodig. Je kan helpen op drie manieren:

Ten eerste: men zegge het door. Ben jij student of heb je (klein)kinderen die studeren? ledereen is van
harte welkom om te komen studeren in de kerk.

Ten tweede: wij kunnen altijd helpende handen gebruiken. Zie jij het zitten om af en toe de kerk te
openen/ te sluiten/ een oogje in het zeil te houden? Neem dan zeker contact op met via
@ of 000/00 00 00.

Ten derde: brand een kaarsje. Laat ons deze studenten steunen met ons gebed.
Heer God,

U bent altijd bezig met uw mensen

en U laat hen nooit los.

In deze weken bidden we

in het bijzonder voor de studenten:

Geef hen een heldere geest

om goed te kunnen onderscheiden en te begrijpen,
doorzettingsvermogen, ijver en rustig vertrouwen.
Bemoedig hen in momenten

dat het moeilijk gaat.

Leer hen bovenal dat hun waarde niet afhankelijk is
van welke prestatie dan ook

omdat zij door U

gezien, gekend en bemind zijn.

Amen.

Karen Germeys



