
Hebt u er al eens op gelet 

hoe Jezus voortdurend de schepping in beeld brengt 

om ons iets te leren? ( de lelies op het veld, de vogels in de lucht, 

      de parabels over het zaad, gist in het deeg…) 

  * Heer, geef ons nieuwe ogen om uw wijsheid in alles te zien! * 

 

 

 

Al het geschapene is door God gemaakt 

om mij Zijn Liefde te openbaren. 

* Heb ik het zó al eens bezien? * 

 

 

God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, 
om in Zijn Naam de schepping te beheren,  

wat een vreugde met Hem te mogen meewerken! 

  * Zorg dragen voor wat God toebehoort maakt gelukkig… * 

 
 

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, 
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet: 

ach wat is de mens dan, dat Gij naar Hem omziet, 

’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? 

*  Laten we Hem deze zomermaand eren om zoveel liefde! * 


