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Drie bouwvakarbeiders waren stenen 
aan het houwen, 
toen een vreemdeling op hen afkwam 
en aan de eerste arbeider vroeg: 

"Wat doet u daar?" 
"Zie je dat dan niet?" antwoordde deze boos, 
en keek niet eens op: 
"Ik hak stenen in stukken." 
"En wat doet u daar?"  
vroeg de vreemdeling aan de tweede.  
Zuchtend antwoordde deze:  
"Ik moet geld verdienen 
om voor mijn gezin 
brood op de plank te krijgen. 
Mijn gezin is groot." 
Ook aan de derde vroeg de vreemdeling: 
"Wat doet u daar?"  
Deze keek omhoog, de lucht in, 
en antwoordde, zacht maar trots: 
"Ik bouw een kathedraal." 

We wensen je toe dat je de blok 
en de examens in die zin kan beleven…

All our dreams can come true 
if we have the courage to pursue them  (Walt Disney)  

God, blok en examens 
staan weer voor de deur !  
't Worden weer spannende dagen voor ons. 
We zouden zó graag hebben 
dat we er allemaal goed doorheen komen, 
zonder onvoldoendes. 
We weten wel dat wij het zijn 
die moeten studeren 
en dat het van onze kennis en inzet afhangt 
of we al dan niet slagen… 
Maar wees ons in die dagen nabij: 
geef ons de kracht en de moed 
om onze tijd goed te gebruiken. 
 

Doe eerst het noodzakelijke, dan het mogelijke, 
en voor je het weet, doe je het onmogelijke. 

 
Twee vrachtrijders kwamen met volgeladen, 
door ezels getrokken wagens aanzetten. 
De wegen waren één grote modderpoel en de beide karren bleven steken. 
Eén van de vrachtrijders was vroom. 
Hij viel op zijn knieën in de modder en begon God om hulp te smeken. 
Hij bad, bad zonder ophouden, en keek op naar de hemel. 
Intussen vloekte de ander in zijn woede;  
hij probeerde om zijn kar uit de modder te trekken. 



Hij zocht takken, bladeren, droog zand bij elkaar. 
Hij sloeg op de ezels los 
en duwde uit alle macht tegen de kar. 
Hij vloekte en tierde. 
En dan gebeurde het wonder: 
vanuit de hoogte kwam een engel omlaag. 
Tot verrassing van beide vrachtrijders, 
kwam hij degene te hulp die gevloekt had. 
De arme man wist niet meer waar hij het had, 
en riep: 
"Pardon, dat moet een vergissing zijn. 
Die hulp is zeker voor die ander bedoeld!?" 
Maar de engel zei: "Neen, die is voor jou: 
God helpt degene die werkt." 

Pray as if everything depends on God, 

but work as if everything depends on you… 
 

Je moet niet denken alles op één dag te kunnen, 

als ook God dat niet kon… 

God, laat ons studiewerk 
in de komende blok en examens vruchtbaar zijn. 
Geef ons een scherp inzicht in de dingen, 
en het geheugen om zoveel mogelijk te onthouden. 
Help ons om voluit te geloven 
in onze eigen mogelijkheden. 
 

Beginnen is het geheim van vooruitkomen: 
verdeel het geheel in stukken en begin met het eerste  (Mark Twain) 
 

Intelligentie zonder ambitie 
is zoals een vogel zonder vleugels (Salvador Dalí) 
 

Blok en examens zijn zoals het leven: 
pijn en vreugde tegelijk: 

De pijn van de inspanning om te vechten tegen de slaap, 
tegen de verveling en het verleidelijke van de ontspanning… 

De vreugde van het succes als je jezelf kan overwinnen 
door niet op te geven en geslaagd te eindigen… 
 

Leef alsof morgen je laatste dag zou zijn 

en vergaar kennis als voor een eeuwig leven (Boeddha) 
 

Nooit de moed opgeven! 
Kan je niet vliegen, loop. 
Kan je niet lopen, ga. 
Kan je niet gaan, kruip. 
Maar blijf nooit stil staan; 
nooit dalen, altijd opgaan! 

Kan je niet lachen, glimlach. 
Kan je niet glimlachen, wees toch blij. 
Kan je niet blij zijn, wees tevreden. 

Maar nooit de moed opgeven 

en altijd voorwaarts streven 

(Eugène Mattelaer)

 

Zelfvertrouwen is het zekerste en beste pad! (Michelangelo) 
 

Zij wisten niet dat het onmogelijk was, 

dus hebben zij het gedaan.   (Mark Twain) 
 



 

Als je denkt dat je verslagen bent, 
dan ben je het ook. 
Als je denkt dat je niet durft, 
dan durf je niet. 
Als je graag wint, 
maar je denkt dat je het niet kan, 
is het bijna zeker 
dat je niet zal winnen. 
Als je denkt dat je zal verliezen, 
dan ben je al verloren. 
Succes begint 
bij de wil van een mens. 
Veel hangt van je instelling af… 

We wensen je de juiste ingesteldheid toe 
om de examens goed voor te bereiden. 

 
Er zijn misschien mensen met meer talent dan jij, 

maar er is geen excuus meer als er mensen om je heen zijn die harder werken 
(Derek Jeter) 

 
God, vandaag vragen wij uw zegen  
over onze studietijd. 
Binnenkort moeten wij weer bewijzen 
dat wij rijker geworden zijn aan kennis. 
Geef dat de komende blok en examens 
een tijd worden van intense studie 
en van veel begrip voor elkaar 
die met veel moeite 
de leerstof proberen te verwerken. 
Mogen wij allen bij het einde 
in alle eerlijkheid kunnen zeggen:  
"Wij hebben ons best gedaan 
en een resultaat bereikt 
naar onze mogelijkheden". 

 
 

The way to get started is to quit talking and begin doing (Walt Disney) 
 

Laat niets wat je niet kan 
komen tussen hetgeen wat je wel kunt doen 

(John Wooden) 
 

Iedere reis van duizend mijlen begint met een eerste stap (Confucius) 
 

Keep on, keeping on… 

  



Kansen tot studeren zijn als de zonsopgang. 
Als je te lang wacht, mis je ze… 
 

Onze grootste bijdrage aan de toekomst 
is alles geven aan het nu.  (Albert Camus) 

 
Zaligsprekingen van een student 
 
Zalig ben je als je met een eenvoudige en schrandere geest 
de examentijd doormaakt. 
 
Zalig ben je als je troosteloos bent 
om de tegenslag van een medestudent. 
 
Zalig ben je als je geen roofbouw pleegt op je eigen gezondheid. 
Want wat baat het een hoger punt te scoren als je schade lijdt aan jezelf? 
 
Zalig ben je als je een warm hart hebt voor je ouders en lotgenoten 
en hen niet terroriseert. 
 
Zalig ben je als je de waarheid gaat zoeken 
niet alleen in je cursussen, 
maar als je je studies aanziet 
als een vorming 
om de waarheid te ontdekken 
in een wereld vol onrecht en geweld. 
 
Zalig ben je als je jouw examens niet 
onderschat maar ze ook niet overschat, 
want de examens zijn slechts 
een oordeel over je kennis 
en niet over je hart en je leven. 
 
Zalig ben je als je met een vredevol hart van 
je weet af te bijten 
en als je steeds eerlijk blijft. 
 
Zalig ben je als je tegen een duwtje kunt, 
als je je durft verdedigen, 
als je niet onderuit gaat! 
 
 
Als je hard traint, ben je niet alleen beter, 
maar ook moeilijker te verslaan (Herschel Walker) 

 
Het gaat er niet om of je neergeslagen wordt. 
Het gaat erom of je weer opstaat (Vince Lombardi) 

 


