
Het voorbije jubeljaar heeft onze hoop op God 
 wellicht verdiept, ondanks het kwaad en de onvrede 
 die er steeds meer heersen in onze wereld? 
  *Moge Jezus voor altijd het veilige anker van onze ziel blijven…* 

 

 

 

 

Moge de Adventstijd onze harten open maken 

voor Gods onverwoestbare vrede… 
* Hij wil ze ons schenken!* 

 

 

 
 
Laten we samen bidden voor onze broeders en zusters, 
die dagelijks leven met oorlog en geweld, 
dat ze Gods liefde mogen ervaren en niet gaan wanhopen! 

   *De ‘rozenkrans’ is een machtig gebed!* 
 

 

Mochten wij mensen van verzoening worden, 
bruggenbouwers die goedheid zaaien, 

engelen van vrede in woord en daad… 
* Kijken we naar Jezus die ons is voorgegaan…* 


