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Een nieuwe naam

De nieuwe naam is gekozen... het wordt DE KERKTORENS,

4 abonnees kozen voor deze naam

2 abonnees kozen voor “Het Goede Nieuws” en 2 anderen voor HerBerg

1 iemand koos voor “Grenzeloze Kerk” en een ander zette 5 Kerktorens terug op het lijstje.
Merkwaardig was dat de kiezers voor “De Kerktorens” ook hun keuze verdedigden met een
toelichting. Die zullen we vanaf nu als ondertitel gebruiken.

“Kerktorens staan vaak in een kern, verwijzend naar de kern van ons geloof. Maar ze zijn ook
richtingwijzers, de toren wijst ons letterlijk en figuurlijk de weg.” Kort samengevat wat onze
lezers argumenteerden. Ook al hebben we niet de pretentie om het allemaal te weten, toch
is het fijn om als doel te hebben mensen te helpen om de weg te vinden.

De weg naar bezinning en gebed

De weg naar God

De weg naar de ware ik.

De weg naar mekaar.

Hoe de hoofding van onze nieuwsbrief er zal uitzien ? We zoeken nog ideetjes. Als er iemand
handig is in layout of ontwerpen... ga je gang en stuur je ontwerp, je logo,... binnen
(secretariaatmeerbeek@telenet.be). Hoe meer mensen werken aan deze nieuwsbrief des te
beter die wordt. Alvast bij voorbaat Dank U wel !



Bezinning en gebed

De kersttijd is nu helemaal voorbij. Lichtmis werd deze week nog her en der gevierd. En er
gingen heel wat kinderen op pad om het Lichteiland te vinden. We zagen er in Erps-Kwerps,
Kortenberg, Winksele en wie weet waar nog. Een verslag hiervan hopen we in Kerk en Leven
te lezen.

In de liturgie zien we Jezus bezig bij de schoonmoeder van Petrus. In de bezinning gaan we
samen met zijn leerlingen op stage bij Hem. Ga je mee ? https://youtu.be/vo5yayxRuX0

Nog geen verdere versoepelingen

De komende weken zijn er nog geen versoepelingen mogelijk. Vieren kan slechts in beperkte
kring. Helaas. Daarom gaan we nog ijverig door met onze digitale bezinningen en live
streamen we ook af en toe een eucharistieviering of een andere viering.

De eersten op ons lijstje zijn een gebedsviering voor Aswoensdag en een eucharistie
halverwege de veertigdagentijd in het actieweekend voor Broederlijk Delen. Want ook hen
laten we niet los. Volgende week meer hierover.

Deze week gaan we (onze meewerkende priesters, diaken Bart en ikzelf) aan de slag met
onze bezinningskaartjes voor Aswoensdag : elk kaartje (en het zijn er 1.100 !) wordt voorzien
van een echt askruisje. U kan ze bekomen in de parochiekerken van Kampenhout, Herent en
Kortenberg. Voor de gelegenheid zal ook de kerk van Meerbeek op Aswoensdag open zijn.

Tip van de Week

Tederheid is het pad van de moedigste en sterkste mannen en vrouwen
Zelfs in de politiek is er ruimte voor tedere liefde.
(uit Fratelli Tutti, sociale encycliek Allen Broeders van Paus Franciscus).

Hoe staan wij tegenover onze zusters en broeders, tegenover de mensen die we
ontmoeten ? Laten we de tederheid eens proberen !

Geniet van sneeuwlandschap ! Wees voorzichtig op de weg ! En graag tot de volgende keer !

Chantal Lemmens
Pastoraal Coordinator

Ben je nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief ? Wil je de nieuwsbrief in de toekomst nog ontvangen ?
Vergeet dan zeker niet om je mailadres door te geven aan secretariaatmeerbeek@telenet.be, want vanaf de
volgende editie zullen we, op enkele uitzonderingen na, de nieuwsbrief enkel aan onze abonnees versturen.
Zo willen we voorkomen dat deze info in spam terecht komt. Zelf nieuws ? Heb je zelf nieuws dat snel
verspreid moet worden ? Laat het ons weten en we maken er een nieuwsbrief over.



https://youtu.be/vo5yayxRuX0
mailto:secretariaatmeerbeek@telenet.be

