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Nog geen nieuwe illustratie voor onze nieuwsbrief. Maar gezien de oorsprong van onze nieuwsbrief, nl. het
nieuws doorgeven in de federatie Kortenberg, mogen we dankbaar naar deze kerktorens blijven verwijzen.

Kerktorens ... richtingwijzers in het landschap voor wie op zoek is naar een bestemming.
Kerktorens ze wijzen ons de weg naar waar we ons thuis voelen.
Kerktorens.... en klokkentorens... roepstem van God. Laten regelmatig horen dat God aan

ons denkt... denken wij ook aan Hem ?

Bezinning en gebed

i /
Als'een graankorrel die sterft in de aarde




Sterven aan onszelf om vruchten voort te brengen. Jezus’ leven was er van doordrongen tot het uiterste toe.
Hoe ver kunnen wij gaan om hem te volgen ? Hoe kunnen wij sterven aan onszelf om de anderen te laten

groeien. Dat is de bezinning voor deze week : https://youtu.be/XaS pnK5vNQ

Voor wie van muziek houdt, beveel ik graag deze link aan. Voor elke dag een lied bij de vasten
De 40-dagentijd op muziek: luister mee naar het lied van de dag | Kerknet

Misschien hou je wel van fietsen ? Bisschop Koen Vanhoutte maakt de ronde van kerkland.
Je kan hem volgen via deze link : De veertigdaagse ronde van Kerkland | Kerknet

Dit jaar geen palmtakje ?

Toch wel ! Net als met Aswoensdag voorzien we voor alle kerken en woonzorgcentra kaartjes
met een palmtakje. Hier en daar zullen er met wat geluk ook losse palmtakjes te vinden zijn.
Kom er gerust ééntje halen in de kerken die open zijn.

Heb je zelf wat palmtakjes die we mogen verdelen ? Dat zou fijn zijn ! Bezorg ze zo snel
mogelijk aan Bart Vleeschouwers in Kampenhout, Marie-Jeanne Van Dijck in Erps-Kwerps of
Chantal Lemmens in Buken. Of aan een lid van je parochieploeg. Zij zorgen wel dat de takjes
op hun bestemming komen.

Samen vieren

In de Goede Week maken we geen bezinning, maar nodigen we je uit om samen met ons de
intense week op weg naar Pasen te gaan.

Van Palmzondag tot en met Pasen zijn er uitzendingen via YouTube gepland. Je vindt de
vieringen onder deze link : OP WEG NAAR PASEN DIGITAAL | Kerknet

e Palmzondagviering: op 28 maart om 10u vanuit de Sint-Jozefskerk van Relst

e Witte Donderdagviering: op 1 april om 19u vanuit de Sint-Antoniuskerk van Buken

e Een meditatie bij de kruisweg met hedendaagse accenten vanaf Goede Vrijdag 2
april om 15u

Goede Vrijdag: op 2 april om 19u vanuit de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek
Paaswake op 3 april om 20u vanuit de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kampenhout
Paaswake op 3 april om 21u vanuit de Sint-Amanduskerk van Erps.

Paaswake op 3 april om 20u vanuit de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent
Paasviering: op 4 april om 10u vanuit de Sint-Michielskerk van Veltem-Beisem

Voor de mensen die liever op tv naar een eucharistieviering kijken op Paasdag kunnen
we je ook de viering vanuit de Sint-Pieterskerk van Leuven aanbevelen, die
uitgezonden wordt via ROBtv om 10u.

Vanaf Pasen en gedurende de hele paasvakantie is er een wandeling van 4,5 km
doorheen Erps voor jong en oud. Ga met je bubbel op stap. Passeer even in de kerk
van Erps, haal er een opdrachtenbundel op en geniet van de bezinnende tocht.

Wekelijkse viering vanuit Herent
Elke week om 10.30u zendt de Onze-Lieve-Vrouwparochie van Herent een viering uit.
Je vindt hier de link : www.kerkinherent.be/parochies/herent/vieringen



https://youtu.be/XaS_pnK5vNQ
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/de-40-dagentijd-op-muziek-luister-mee-naar-het-lied-van-de-dag
https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/inspiratie/de-veertigdaagse-ronde-van-kerkland?microsite=569
https://www.kerknet.be/federatie-kortenberg/artikel/op-weg-naar-pasen-digitaal-0?microsite=7217
http://www.kerkinherent.be/parochies/herent/vieringen

Onze Pasen houden - biechtmoment

We willen je ook de gelegenheid bieden om een biechtmoment mee te maken. Je bent
welkom in de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek op dinsdag 30 maart tussen 15u en 17u en
tussen 18u en 19u voor een persoonlijk biechtmoment. Om alles vlot te laten verlopen, kan
je even een seintje geven. Zo kunnen we je vertellen, wanneer er drukke momenten zijn. Zo
hoeft er niemand lang te wachten. We trekken voor iedereen een 10-tal minuten uit voor
een persoonlijk gesprek met één van onze meewerkende priesters.

Laat iets weten aan Chantal (0475 53 54 89), als je van deze gelegenheid gebruik wil maken.
Wie op 30 maart niet in de mogelijkheid is, kan ook op 29 maart terecht in de Sint-
Servaaskerk van Berg tussen 15u en 17u.

En dan nog dit...

Spannend is het in het filmpje “als een olifant in een porceleinwinkel”. Let op de details en
de prachtige uitvoering. Moraal van het verhaal: ‘Drink thee met je angst’. We weten niet
waar het citaat vandaan komt maar het is een mooie aanbeveling. (met dank aan Symposium
Brugge). (1) Comme un Elephant dans un magasin de Porcelaine - ESMA 2017 - YouTube
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Tip van de week
Deze week was er in de media veel te doen rond de zegening van homorelaties. Maar... waar
zie jij jouw zegeningen ? Tel eens je zegeningen, je zal zien dat het je oprecht blij maakt.

Een fijne verdere vastentijd | Deel ook deze nieuwsbrief met iedereen die er deugd aan kan
hebben ! Want Delen doet goed !

Chantal Lemmens
Pastoraal Coordinator

opstaan tot nieuw leven

geloof in een nieuwe
wereld

Ben je nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief ? Wil je de nieuwsbrief in de toekomst nog ontvangen ?
Vergeet dan zeker niet om je mailadres door te geven aan secretariaatmeerbeek@telenet.be, want vanaf de
volgende editie zullen we, op enkele uitzonderingen na, de nieuwsbrief enkel aan onze abonnees versturen.
Zo willen we voorkomen dat deze info in spam terecht komt. Zelf nieuws ? Heb je zelf nieuws dat snel
verspreid moet worden ? Laat het ons weten en we maken er een nieuwsbrief over.

Geef deze nieuwsbrief zeker door aan geinteresseerden.



https://www.youtube.com/watch?v=h_aC8pGY1aY
mailto:secretariaatmeerbeek@telenet.be

