


Liefde kent zoveel vormen en vitdrukkingswijzen, wie mag van jou vandaag een
woord of gebaar ontvangen? Liefde geven is liefde krijgen.

Liefde bestaat in elke taal
ik spaar die woorden allemaal:

love is Engels, amour is Frans

een paar gekke tekens in het Japans
liebe is Duits, en kaerligheid Deens
iubire zeg je in het Roemeens

thanda is Zulu, amore Italiaans

dat lijkt op amor in het Spaans

asmara Indonesisch, szeretet Hongaars
maar wat is liefde in het Bulgaars?
leafde is Fries, miwositsj is Pools

lobi Surinaams, of heet dat Creools?
sevgi is Turks, sarang Koreaans

hele mooie krullen in het Marokkaans
helaas spreek ik nog geen Mozambieks
maar ahawa is Hebreeuws en agapeé Grieks
als je alles hebt is er niks meer aan

en liefde kun je altijd wel verstaan:
liefde hoeft geen woorden aan.
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