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HET VERHAAL (naar Matteüs 9,36-10,8) 

Jezus trekt rond  

en ziet veel mensen die God nog niet kennen.             

Er is niemand die ze helpt.  

Niemand die ze de weg wijst  

naar een gelukkig leven met God.  

Daarom kiest Jezus twaalf apostelen  

die het Goede Nieuws van God gaan brengen  

aan heel veel mensen.  

Hij zegt: 'Jullie moeten naar de mensen gaan.  

Jullie moeten de mensen vertellen over God die liefde is.  

God zal jullie de kracht geven om zieken te genezen.  

Zo zal men zien dat het echt goed nieuws is!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:  

Simon, die Petrus genoemd wordt, met zijn broer Andreas, 

Jakobus en zijn broer Johannes,  

Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs,  

Jakobus en Taddeüs en tenslotte Simon de IJveraar  

en Judas Iskariot (die later ervoor zorgt dat Jezus wordt 

gevangen genomen) 



Wat is Jezus zijn plan? (doorstreep wat fout is) 

- Zich van de mensen niets aantrekken 

- Alles alleen willen doen 

- Alle mensen vertellen over God en mensen helpen 

- Samenwerken met anderen  
 

Hoe wil Hij dat doen? 

Door tegen de apostelen te zeggen dat ze naar de 

mensen moeten gaan in de dorpen en de steden; om er 

over God te vertellen en om wie ziek is te genezen. 

De apostelen worden GEZONDEN = op pad gestuurd naar 

de mensen 
 

 
Waarom doet Jezus dit? 

Hij ziet dat het niet goed gaat met de mensen,  

- ze kennen God niet 

- ze zijn niet echt gelukkig 

- Jezus wil ze helpen 
 

Wat vind je van dit plan van Jezus?  

- Is het een goed plan? 

- Als je zelf een plan zou moeten bedenken om het goede 

nieuws van Jezus te verspreiden, hoe zou jij dit doen? 

➢ Via de radio? 

➢ Via de televisie? 

➢ Via de computer? 

➢ Op school? 

➢ ????? 



Gebed 

Lieve God, 

Jezus vertelt ons 

over Gods nieuwe wereld, 

waar het fijn is, 

voor iedereen.  

Waar zieken getroost worden, 

en beter gemaakt. 

Waar niemand alleen is, 

en iedereen erbij hoort. 

Zijn leerlingen werken hieraan mee.  

 God, als Jij ons helpt 

kunnen ook wij meedoen! 

Wij kunnen mensen vertellen  

over jouw grote liefde voor ons! 

Wij kunnen een bezoekje brengen 

aan mensen die alleen of ziek zijn. 

Als iedereen meehelpt  

komt jouw droom uit! 

Wil Jij ons de kracht geven  

om mee te doen? 

Dank Je wel, lieve God! 

 

Land van Gods droom 

Land van liefde, van Gods dromen 

hoe kunnen wij daar komen? 
 

De vrede die we wensen 

zal er zijn voor alle mensen. 
 

Als we nu al elkaar beminnen  

Kan deze droom beginnen. 
 

Als je wat je hebt wilt delen 

en je liefde geeft aan velen. 
 

Dan ben je nu al aangekomen 

in het land van God  

en van onze dromen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te kleuren - de twaalf apostelen 

 


