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Evangelie naar Matteüs 11,25-30 

Jezus begon te praten. Eerst bad Hij tot zijn Vader in de 

hemel. Hij zei: “God, Jij bent mijn Vader en Jij bent ook de 

Heer, de Koning, van de hemel en van de aarde. Daar ben Ik 

heel erg blij om! Soms, God, is het net alsof Je de kinderen 

meer laat weten dan alle slimme mensen van de wereld. Dat 

is heel bijzonder!” 
 

Dan zei Jezus tot zijn leerlingen: “Jullie moeten weten dat 

mijn Vader in de hemel alles aan Mij heeft gegeven. Ik ben 

op aarde gekomen zodat jullie God goed leren kennen. Ik kan 

jullie over de Vader vertellen. God wil er zijn voor alle 

mensen! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En daarom: kom maar bij Mij als je het moeilijk vindt om te 

doen wat God wil, of als je heel erg moe bent. Als alles grijs 

lijkt. Het is alsof de zon er niet meer is. Kom dan bij Mij. Ik 

zal je rust geven. Ik breng terug kleur in je leven. Je zal weer 

blij worden. Doe wat ik je zeg, en leer van Mij. Je moet 

vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf niet het belangrijkste vinden. 

Dan zul je werkelijk rust vinden en gelukkig zijn. Dan zal je 

kunnen dansen en zingen van vreugde! 



Gebed  

God, onze Vader, Jezus zegt: 

“Wees niet te somber! 

Wees zacht en lief, zoals ik”  

Wij vragen Jou, God, 

dat bij alles wat er in de wereld gebeurt 

wij niet vergeten  

dat er ook veel goede, 

mooie en fijne dingen zijn; 

dat wij met zachtheid naar de wereld kijken, 

op zoek naar hoe wij elkaar kunnen helpen 

om wat moeilijk is te dragen. 

Help ons, God, om deze wereld  

een beetje mooier te kleuren. 

 

Wat kan moeilijk zijn in het leven? 

Wie ruzie heeft denkt misschien dat niemand van hem houdt. 

Jezus zegt ons dat zijn Vader in de hemel van ons houdt en 

dat zijn liefde als een grote mantel om alle mensen heen ligt. 

Zie je dat, voel je dat, dan gaat de wereld er anders uit zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Om te kleuren 


