
Maria Magdalenaparochie in Deinze 
 

Evangelieblaadje 28ste zondag door het jaar A 

 

IEDEREEN IS WELKOM BIJ DE HEER 

 

Het verhaal (naar Mat. 22, 1-14) 

Jezus vertelt:  

De zoon van de koning gaat trouwen.  

Daarom geeft de koning een groot feest.  

Hij nodigt veel mensen uit, 

maar niemand komt. 

De ene gaat werken op zijn akker.  

De andere heeft geen tijd. 

Niemand wil naar het feest komen.  

De koning vindt dit jammer. 
 

Hij roept zijn dienaars.  

Hij zegt:  

Ga naar alle straten en pleinen.  

Breng iedereen mee die je ziet:  

arme mensen, mensen die ziek zijn,  

mensen die alleen zijn, 

mensen die geen werk hebben, 

kinderen en oudere mensen. 

Het zijn mensen  

die voor de eerste keer 

een uitnodiging krijgen 

en dan nog wel  

van een koning! 

En zo kan het feest beginnen!  
 

God nodigt ook ons uit  

op zijn feest! 

Als we elkaar graag zien, 

dan is er feest! 

Als we zoals Jezus, 

goed zijn voor elkaar, 

dan is er vreugde!        

 

 
 

Ik heb  

geen tijd 

 
Ik moet naar  

mijn akker 

 

 
Komen jullie mee 

naar het feest?  
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