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HET VERHAAL   JEZUS BLIJFT BIJ ONS! 

(naar Lucas 24, 13-35) 

 
 

Jezus is nu al drie dagen dood. Twee 

vrienden van Jezus vertrekken uit 

Jeruzalem. Ze zijn verdrietig. Jezus die 

hun grote vriend was, is gestorven. Ze 

gaan terug naar hun eigen dorp 

Emmaüs. Ze praten en praten maar. 

 

Een man komt op hen af en vraagt: 

‘Waarover praten jullie toch de hele tijd?' 

Ze zeggen: 'Weet jij dan niet dat Jezus 

is gestorven? Ze hebben Hem in een graf 

gelegd.  Hij zag de mensen heel graag. 

Hij wilde de hele wereld goed maken. 

Maar nu kan dat niet meer. Hij is dood. 

De man zegt: 'Maar in de oude boeken 

staat toch, dat Jezus zo moest sterven?'               

In die oude boeken stonden verhalen van 

vroeger. Je leest er wie God. Hoe God met 

mensen op weg gaat in hun leven.  In dat 

boek staat ook dat Jezus gedood zou 

worden.  

                                                                                       

Intussen komen ze aan bij het huis van de 

twee vrienden. Ze zeggen tegen de man: 

'Blijf bij ons, want h et i s al laat geworden.  



Even laten zitten ze aan tafel. Voor ze 

beginnen te eten, bidt de man tot God, 

Dan deelt hij met hen het brood. Op 

dat moment zien de leerlingen dat 

het Jezus is!  

En dan is Jezus plots weg.  

 

De vrienden kijken elkaar aan en 

zeggen: Wij geloven dat Jezus leeft! 

Hij heeft met ons gepraat en het 

brood met ons gebroken.' Hij laat 

ons niet alleen!  

Nu zijn de vrienden heel erg blij! 
 

 

 

Enkele vraagjes, vind jij het juiste antwoord? 

- Waarom zijn de twee vrienden van Jezus verdrietig? 

ze hebben ruzie – ze hebben pijn – Jezus is gestorven 

- Wie is die vreemde man, die met hen meeloopt? 

Petrus – Jezus – Thomas 

- Wanneer zien ze dat het Jezus is? 

Als Jezus het …………………….breekt 

- Waarom voelen zij zich op het einde blij? 

Omdat Jezus: dood is / leeft  

 

Net als de vrienden van Jezus mogen ook wij  

➔ met Jezus praten. We noemen dit bidden.  

➔ Lezen in de bijbel over Jezus 

➔ Ons heel blij voelen,  

 want Jezus is onze beste vriend! 

 hij laat ons nooit alleen! 
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de 
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banden 

op 

elkaar. 

Als je nu 

het 

brood 

breekt, 

dan zie 

je Jezus 

met zijn 

vrienden. 


