
Maria Magdalenaparochie in Deinze 
 

EVANGELIEBLAADJE 4de zondag in de Veertigdagentijd 

(Je vindt deze blaadjes ook op onze website www.parochieindeinze.be) 

 

HET VERHAAL (naar Joh. 9, 1-7) 
 

 

Jezus ziet op zijn weg  

een man die blind is.  

Deze man heeft nooit kunnen zien. 

Hij zit langs de weg. 

Hij vraagt geld aan de mensen. 

Hij is arm,  

want hij kan niet werken.     

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

DE BLINDE MAN 

Jezus gaat naar de man toe. 

Hij spuwt op de grond. 

Zo maakt hij modder.  

Die modder smeert hij  

op de ogen van de man. 

 Wil je me helpen? 

Jezus zegt tot de blinde man, 

‘Ga je wassen in de vijver.’ 

De man gaat naar de vijver  

en wast zich. 

Nu kan de man zien!  

 

De mensen vragen aan de man, 

‘Wie heeft jou beter gemaakt?’ 

De man vertelt  

dat Jezus hem genezen heeft. 

Door Jezus kan de man zien!  

 

 
 



                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM TE KLEUREN 



Een beetje uitleg 

De man uit het verhaal 

Langs de straten zit een man.  

Hij houdt zijn hand op.  

‘Wie heeft er geld voor mij?’ vraagt hij.  

Elke dag zit hij hier  

langs de kant van de weg. 
 

Waarom zit die man daar?  

Waarom is hij niet aan het werk?  

Deze man kan niet werken. Hij is blind.  

Dat is erg! Hij heeft nooit kunnen zien. 

Altijd is het donker voor die man. 

 

En wij? 

Als je je ogen dicht doet,  

en je handen voor je ogen houdt,    

dan zie je niets meer. 

Dan is het donker! 
 

Stel je eens voor dat het altijd donker zou zijn. 

Dat je niets kon zien. Dat je blind was. 

Zou je dit graag hebben?  

Hoe zou je je voelen? BLIJ?  BANG?  
 

Je zou mensen nodig hebben  

om jou te helpen. 

 

  

 

Met onze ogen ZIEN wij  

- de bloemen 

- mama en papa 

- mooie kleuren 

- de weg waarop we gaan 

- iemand die hulp nodig heeft 

- onszelf in de spiegel 

- en nog zoveel meer! 

 Wil je me helpen? 

DE BLINDE MAN 



ER IS LICHT EN DONKER 
 

WAT GEEFT LICHT?  

Trek een streep door de dingen die geen licht geven. 

 

    

 

 
 

Wat doet LICHT? 

- Licht maakt mensen blij 

- Licht maakt mensen gelukkig 

- Licht geeft vreugde 

Licht straalt en doet mensen lief zijn voor elkaar 

 

Ook Jezus is een licht is voor mensen 

Waarom? 

- Jezus maakt de mensen blij 

- Jezus maakt mensen gelukkig  

- Jezus geeft ons vreugde 

Jezus houdt van ons! 
 

Ook wij kunnen een lichtje zijn  

voor elkaar. 

Hoe doen we dat? 

- Door anderen blij te maken 

- Door goed te zijn voor anderen  

geven we vreugde aan elkaar  

maken wij mensen gelukkig. 

Door lief te zijn voor de ander.  
 

Nog een vraagje: 

Hoe zal de man zich voelen  

nu hij terug kan zien? 

Wat denk je?  

Hij zal heel ……… zijn! 

 

GEBED 

Lieve God, 

dank je wel 

Voor mijn ogen 

Waarmee ik kan zien 

Hoe mooi de wereld is.  

Dank je wel 

voor de zon 

die ons licht geeft, 

die ons blij maakt. 

Dank je wel 

voor alle mensen 

die lief en goed zijn. 

Help ons 

om ook  

een lichtje te zijn 

voor anderen. 
 


