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Het verhaal (naar Joh. 14, 15-21) 

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij vertelde dat Hij 

spoedig zou sterven. Hij wilde zijn leerlingen vertellen hoe 

het dan verder moest, zonder Hem. De leerlingen wilden dat 

Jezus zou blijven, gewoon bij hen. Want, hoe moest het 

zonder Hem? 
 

Jezus zei: Als jullie van Me houden, zullen jullie blijven doen 

wat je van Mij hebt geleerd. Ik zal God vragen om jullie               

een Helper te geven, die er altijd voor jullie is. Die Helper, 

dat is de heilige Geest. Je kan de heilige Geest niet zien. 

Daarom geloven veel mensen ook niet in hem.  

De Geest blijft bij jullie. Hij zal jullie kracht geven en moed.  

Neen, Ik laat jullie niet alleen achter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ga naar God, mijn Vader. Maar jullie blijven altijd in mijn 

hart en Ik blijf in jullie hart.  
 

Als jullie van Me houden, dan blijven jullie doen je wat je van 

Mij geleerd hebt. God houdt van iedereen die van Mij houdt. 

En Ik houd ook van jullie, omdat jullie mijn boodschap van 

liefde verder uitdragen.  
 

De leerlingen keken elkaar aan. Dat waren mooie, maar ook 

moeilijke woorden van Jezus.  



Een beetje uitleg 

Het verhaal speelt zich af op het Laatste Avondmaal. De avond 

dat Jezus voor de laatste maal met zijn vrienden aan tafel zit. 

De avond voor zijn lijden en sterven! 

Jezus belooft zijn vrienden hen niet alleen achter te laten. Hij 

zal de Helper sturen, de heilige Geest.  

De heilige Geest helpt ook ons  

➔ om te leven naar het voorbeeld van Jezus 

➔ om te vertellen over Jezus en over God. 

 

Die Geest zie je niet, maar toch is Hij er 

wel. Hij geeft ons een duwtje in onze rug, 

je ziet er niets van, maar je voelt dat je 

harder kan en dat je makkelijker 

vooruitkomt. Net zoals op de fiets met de 

wind in de rug! 

 

De wind 

Hoor het toch eens waaien! 

De takken van de boom 

zwiepen heen en weer. 

Toch gek dat je de wind 

wel kan horen 

maar niet kan zien! 

'Je moet niet alles kunnen zien, 

om te weten dat het ook bestaat.' 

 

Ja, de Geest van God, is als de 

wind. Hij geeft ons kracht, maakt ons 

enthousiast, leert ons dingen te doen 

die wij eerst niet durfden. Dat kun je 

niet zien, maar wel voelen, in je 

binnenste.  

Net als een vlieger in de wind heen en 

weer slingert, gaan ook wij door de heilige Geest een beetje 

'dansen in de wind'. Dit ‘dansen’ is de liefde van God bij de 

mensen brengen. Dan is er vreugde en blijdschap! 



 

Ook door bellen te blazen kan 

je iets begrijpen van de heilige 

Geest. De bellen komen tot leven 

door jouw adem. Zo komen wij 

mensen tot leven door de Geest 

die God in ons blaast.  

 

 

 

Een windmolen geeft energie als 

hij draait. Maar hij kan enkel 

draaien als de wind er is.  

Wel, zo hebben ook wij de Geest 

nodig om ons te doen ‘draaien’. Om 

te leven als Jezus. In liefde met de 

mensen.  

 

 

Gebed 

Goede God, 

Jezus heeft ons verteld over Jou 

Hij heeft gedaan waar Jij van droomt. 

Hij heeft mensen geholpen 

en zieke mensen beter gemaakt. 

Zo bracht Jezus jouw liefde bij de mensen. 

Jezus heeft zijn vrienden gevraagd 

om ook zo te leven. 

Met hulp van de heilige Geest  

hebben ze dat gedaan. 

Nu zijn wij aan de beurt. 

Wil Jij ook ons de heilige Geest geven 

om ons te helpen  

zodat wij net als Jezus 

liefdevol zijn naar anderen toe? 

Dank Je wel, lieve God! 

 



Een windmolen begint te draaien door de wind. Ook wij komen 

in beweging door Gods Geest.  

Wat geeft de Geest ons? Hoe helpt Hij ons om te leven als Jezus? 

Dat zie je in de waaier. Kleur je de waaier mooi? 
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