
7DE ZONDAG NA PASEN 
Afgelopen donderdag hebben we met Hemelvaart gevierd dat Jezus weer 
terug is gegaan naar zijn Vader in de hemel. Steeds weer opnieuw belooft 
Hij ons niet alleen te laten, Hij zal de heilige Geest zenden. Vandaag staat 
het gebed van Jezus centraal. Vlak vóór zijn dood heeft Hij gebeden voor 
zijn leerlingen en voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus werd stil. Jezus ging bidden tot zijn Vader in de hemel. 

Hij bad: “Alles wat van Mij is, is ook van U. Vader, Ik bid voor 

al deze mensen; voor mijn vrienden.  Als Ik er niet meer ben, 

wilt U dan goed voor hen zorgen?” 

We zijn niet alleen en we hoeven niet alles alleen te doen. 

Dat is wat Jezus ons telkens weer verteld heeft. Samen 

bidden. Samen dingen doen voor andere mensen.  Dat deden 

de vrienden van Jezus. En Jezus deed het ook. 

 

Gebed   

Goede God, 

Wij danken Jou voor Jezus.. 

Hij heeft jouw liefde  

aan de mensen laten zien 

en die zo aan ons doorgegeven. 

Daar zijn we heel blij mee. 

Ook wij willen jouw liefde doorgeven,  

maar dat kunnen we niet alleen. 

Helm Jij ons daarbij?   

Dan maken we Jou en de mensen blij. 

Dank je wel, lieve God! 



 


