
Maria Magdalenaparochie in Deinze 
 

EVANGELIEBLAADJE 3de zondag in de Veertigdagentijd 
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HET VERHAAL (naar Joh. 4, 5-14) 

 

   Jezus komt aan in een stad.  

   Hij is moe van de reis. 

   Hij gaat bij een waterput zitten.  

   Het is middag.  

   Het is heel warm. 

   Een vrouw komt water putten.  

 
 

Jezus zegt tegen de vrouw:  

Als je van het water drinkt 

dat ik je geef 

zal je nooit meer dorst krijgen! 
 

 

 

De vrouw lacht en zegt: 

Hoe kan jij me water geven? 

Je hebt niet eens een emmer 

en de put is diep! 

 

 
 

Jezus zegt:  

Wie drinkt van het water uit deze put, 

krijgt weer dorst.  

Wie drinkt van het water dat Ik geef,  

zal nooit meer dorst hebben. 
 

Want zoals wij water nodig hebben  

om te leven,  

zo hebben we ook Jezus nodig  

in ons leven. 

Hij maakt ons gelukkig en blij. 

Hij houdt van ons en is onze beste vriend! 



EEN DOOLHOF 

Kan jij de vrouw bij de waterput brengen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEBED 

Goede God, 

een vrouw  

ontmoet Jezus  

bij een waterput.  

Jezus vertelt  

over zichzelf.  

God, wij vragen Jou: 

help ons  

om net als de vrouw  

naar Jezus te luisteren 

Dank Je God  

omdat Jij ons graat ziet! 

 



Zet je de bloem in water 

dan zal de bloem  

mooi rechtop staan  

en bloeien!   
 

WATER 
 

Je hebt wel eens dorst. 

Als we geen water drinken  

dan kunnen we niet leven.  
 

Geef je een bloem geen water, 

dan zal de bloem uitdrogen. 

 

 

 

Jezus gebruikte het water bij de vrouw,  

om haar te laten zien  

dat zij Jezus nodig heeft in haar leven. 
 

 

Jezus is als water. 

Zoals we water nodig hebben om te leven, 

hebben we ook Jezus nodig. 

Hij houdt van ons en is onze vriend! 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te kleuren 


