Sou Solidario

Een dorp voor kwetsbare mensen

Ontmoetingsavond met
Jan en zuster Juce

Op zondag 27 september om 18 uur

In de Kapel O.L.V. Ter Spieghele -
Cisterziénzerplein 12 te 8510 Marke

Voorstelling nieuw project: Site van de pelgrim

U kan het bedrag overschrijven op rekening BE 02
7370 6236 1040 van VZW Braziljan met vermelding
van uw naam en het aantal personen

tegen ten laatste 17 september 2025

Al 25 jaar wonen er mensen rondom de kerk van de Trindade die begeleid worden. Mensen

die kwetsbaar zijn en die ondersteuning nodig hebben. En de vraag groeit.
Daarom starten we een nieuw project op: “Site van de Pelgrim”.

Het is een terrein op vijf minuten te voet van bij ons. In het midden tussen het project en de kerk van de Trindade.
Met architecten hebben we al een uitgewerkt plan. Er zal plaats zijn voor heel wat woningen

voor gekwetste mensen, maar tevens voor enkele families die willen samen wonen. Er komt een

werkplaats voor recyclage en een gemeenschapshuis voor ondersteunende activiteiten.

Op de ontmoetingsavond licht Jan dit alles toe.

Zuster Juce

Zuster Juce koos in 2007 om
definitief in de gemeenschap te
wonen. Ze verliet de congregatie
waar ze graag gezien was en een
leidinggevende functie had. Immers
ze voelde zich geroepen tot een
radicalere inzet voor de kleinen.

In de gemeenschap is ze een
dragende figuur. En vooral, ze is er
de tedere figuur, die voor éénieder
een luisterend oor heeft. Net als Jan
weglaten is ze geraakt door het virus
van het pelgrimeren. Gebed en op
stap gaan is de grond om zich blijvend
te kunnen inzetten voor de anderen.
Samen met Jan komt ze naar

Belgié voor een kort bezoek van

10 dagen. Ze zal aanwezig zijn

op de ontmoetingsavond.
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