
Leerhuis Van Abba tot Zondebok – in Bijbelhuis Zevenkerken 
 
In 2019 verscheen bij Uitgeverij Halewijn & BerneMedia het boek Van Abba tot 
Zondebok. Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden.  
 
Hierin worden 57 woorden of begrippen uit de Bijbel behandeld die 
sleutelwoorden zijn, maar vaak door christenen worden uitgelegd ten koste 
van het Jodendom. Hiermee blijken deze woorden vaak ook verdraaid te 
worden in hun oorspronkelijke betekenis. 
In dit leerhuis gaan we op zoek naar de oorsprong van belangrijke 
sleutelwoorden uit de Bijbel, en we leren ze nieuw en opnieuw te verstaan. 
We doen dit aan de hand van het voorwerk dat verricht werd door studie en 

gesprek van joden en christenen. Gedurende 3 jaar gingen zij samen op weg om misverstanden uit de 
weg te ruimen en de Bijbelse woorden opnieuw in al hun frisheid te laten spreken. 
 
In dit Leerhuis zullen we in 4 bijeenkomsten eenzelfde weg gaan. We ontmaskeren de vooroordelen 
waarmee we Schriftwoorden beladen hebben en gaan terug naar de bron. We beluisteren het 
gesprek dat in het boek gevoerd wordt bij het betreffende woord, en gaan erover met elkaar in 
gesprek. 
 
In elke samenkomst bespreken we vier woordparen: 
 
25 november 2020 
Jezus van Nazaret (1) & Messias (2)  
Thora (3) & Sabbat (4) 
 
2 december 
Farizeeën (5) & Paulus (6) 
Volk van God (7) en Jodendom (8) 
 
9 december       
Verlossing/bevrijding (9) en Vergeving (10) 
Kruis/kruisiging (11) en offer (12) 
 
16 december 
Maar Ik zeg jullie (13) en Oog om oog (14) 
Toorn van God (15) en Passieverhalen (16)       
 
Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken – Grote zaal – Coronaproof 
Begeleiding: Jean Bastiaens 
Telkens van 14.30 tot 16.30 uur 
Bijdrage: € 8,- per keer of € 25,- voor de hele cyclus (inclusief syllabus) 
Inschrijven: info@bijbelhuiszevenkerken.be  
Tel: 050 – 300479 / www.bijbelhuiszevenkerken.be 
 

 

 


